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een nieuwonderzoek gelast) per trein oostwaarts afgevoerd. Op 3 mei
werden zij het concentratiekamp Sachsenhausen binnengeleid waar SS'ers
hen nog diezelfde dag de een na de ander met nekschoten afmaakten.

*

Uit '42, '43 en '44 beschikken wij voorts nog over korte gegevens telkens
met betrekking tot één proces. Alle drie processen vonden voor de rechtbank
plaats die ook de OD' ers gevonnist had: het Luftwaffegericht.

In november' 42 werd in de kerkzaal van de Kriegswehrmochtgejangnis te
Utrecht het proces tegen de Leeuwengarde gehouden. Er waren slechts
Duitse advocaten. Mr. Bakels, een van de verdachten, toenmaals advocaat
van beroep, had zich 'tevoren ... in de zenuwen gewerkt. Wat zou ter
zitting worden behandeld? Mijn oorspronkelijke, schriftelijk vastgelegde
verklaring' (waarin hij veel verzwegen had) 'dan wel de nadere, niet vast-
gelegde?' Die laatste was een uitermate bezwarende verklaring, geheel in
overeenstemming met de werkelijke feiten, welke Bakels in religieuze
vervoering ('God zal mij beschermen als ik de waarheid spreek') geruime
tijd na de eerste afgelegd had; hij had er zijn Sachbearbeiter 's nachts voor
laten alarmeren. Hij schrijft:

'Ik verscheen voor mijn 'rechters', de lieden van de krijgsraad in volledige
krijgsuitrusting, gadeslagen door hun Führer uit zijn portret boven hen. Ik zag
direct dat ook mijn Sachbearbeiter ... aanwezig was. Ik moest naast hem gaan
zitten. De 'president' las het proces-verbaal van- mijn eerste verklaring voor,
nu en dan met verontwaardigde stemverheffing. Hij stelde een paar onbenullige
vragen. Een advocaat moest toch beter weten! Had iemand anders nog vragen?
(Mijn) Sachbearbeiter ... , spelend met een potlood, starend op zijn papieren,
had geen vragen. Mijn advocaat hield een pleidooi van een paar minuten. Had ik
nog iets te zeggen? Nee. En ik werd teruggevoerd naar cel S.'1

Als Nacht-und-Nebel-gevangene belandde Bakels in Natzweiler.
Zo ook Boellaard. Hij was een van de beklaagden in het proces tegen o.m.

leden van de Inlichtingendienst dat in het Grootseminarie te Haaren gehou-
den werd. Op donderdag 15 april '43 tekende hij het volgende in zijn bijbel
aan:

1 F. B. BakeIs: Nacht-und-Nebel, p. 97.
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