
'POLITIEKE GEVANGENEN'

en had nooit zijn levenslust kunnen afleiden zodat de motieven die haar tot
illegaal werk aanzetten, in de kern van de zaak niet direct anti-Duitse gezindheid
hoefden te zijn maar veeleer zin naar leven en avontuur.

In de gevangenschap hebben wij dieper en verder in het leven leren zien dan
wij ooit voor mogelijk hadden gehouden. Het komt ons als een tegenstrijdigheid
voor dat wij, juist nu wij beter dan ooit uitgerust zijn voor het leven, daarvan
afscheid moeten nemen. Wij weten dat oorlog een krankzinnigheid is, door geen
weldenkend mens gewild. Na de oorlog zal het geteisterde Europa met betere
gedachten moeten opstaan. Wij voelen dat wij nog een taak in deze wereld
hebben, dat wij de verrijking van ons leven, in de gevangenis opgedaan, in dienst
moeten stellen van deze nieuwe mensheid. Ons leven kan nog niet uit zijn.
Wij verlangen leven en vrijheid. Maar vrezen de dood niet, want het is nog altijd
een grote eer door zijn vijand doodgeschoten te worden omdat men zijn plicht
tegenover het Vaderland gedaan heeft.

Verder wijs ik erop dat zij als Duitsers moeten inzien dat de Hollandse ouders
in deze oorlog het extra moeilijk hebben. Iedere Duitse generatie kent zijn oorlog.
In Holland is dat anders. Anders dan de Duitse ouders maken onze ouders nu
voor het eerst een oorlog mee en dat wel op het eind van hun leven. Een normaal
verloop van een Ieven gaat omhoog, van armoede naar welstand. Dat van onze
ouders gaat van welstand naar bittere armoede. En nu zullen hun kinderen nog
doodgeschoten worden.

Ik weet niet hoe het precies gekomen is en of het een soort cynisme is geweest
of iets anders, maar aan het eind van mijn betoog bood ik aan vijftigduizend
zwarte handelaren in te leveren tegen vrijlating van ons vijfiigen."

Er ontstonden na deze woorden 'geschuifel' en 'een begin van geklap'i''
Toen elk zijnlaatste woord gesproken had, werd de zitting verdaagd tot de
volgende dag: de dag van de uitspraak. De negen-en-veertig stonden op,
gaven elkaar de hand en keerden 'met een haast uitbundige vrolijkheid,
eensgezind en broederlijk' naar hun cellen terug - Schorringhuis kreeg van
Oosterhuis nog 'een heerlijk Carnel-tje' toegestopt, meegebracht door
Oosterhuis' vrouw (die de zitting bijgewoond had), 'een sigaretje uit Enge-
land! Via Delfzijl binnengesmokkeld. Van de koningin!"

Vier vrijheidsstraffen. Vijf-en-veertig doodvonnissen.
Waarom die doodvonnissen, voorzover zij Nederlanders betroffen, niet

ten uitvoer gebracht zijn (Gaston Vandermeerssche en John Cohen zijn
wèl geëxecuteerd), deden wij al uitkomen: dat was aan mej. Amsbeck, van
der Laan en anderen te danken.
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