DE STIJKEL-GROEP IN BERLIJN

zenden voort te zetten, m.a.w.: zij zaten gevangen maar het was, gegeven
de vitale betekenis van de strategische misleiding die de Engelsen toepasten
door onjuiste berichten te laten doorseinen, noodzakelijk in Duitsland de
indruk tc laten bestaan dat al die Abwehr-spionnen nog op vrije voeten
waren. Het is in geen enkel geval tot ecn uitwisseling gekomen waarvan
terdoodveroordeelde Nederlandse illegale werkers hebben kunnen profite-
ren. Wel leek in de lente van 41 de mogelijkheid te bestaan, aldus het leven
van de geheime agent Lodo van Hamel te redden, maar toen werden de
uitwisselingspogingen, waarbij via Millenaar de Zweedse Schutzmacht-
Abteilung betrokken was, doorkruist door Hitlers besluit om véér de invasie
van de Sowjet-Unie (22 juni ’41) in heel bezct Europa alle doodvonnissen
die gewezen waren, onverwijld uit te voeren.

Overeenkomstige onderhandelingen hadden in de laatste maanden van ’42
en de eerste van '43 betrekking op Johan Stijkel en acht-en-dertig leden van
zijn spionagegroep die begin ’41 gearresteerd waren en wier proces, zoals
wij in de vorige paragraaf vermeldden, niet voor een Duitse rechtbank in
Nederland maar voor het Reichskriegsgericht te Berlijn plaatsvond. Dat
laatste gebeurde in september '42; er werden toen negen-en-dertig dood-
vonnissen geveld (zeven leden van de Stijkelgroep, onder wie enkele
vrouwen, werden tot tuchthuisstraffen veroordeeld). Stijkel en de zijnen
zaten sinds juni '42 in de gevangenis in de Berlijnse voorstad Tegel opgesloten
waar de protestantse gevangenispredikant, Harald Poelchau, een religieus-
socialist, hun van harte toegedaan was. ‘Die Haltung der Holldnder’, schreef
Poclchau na de oorlog,

‘war vorbildlich. Je linger die Haft dauerte, um so innerlich geschlossener wurde die
Gruppe. Mich berijhrte die eigentiimliche Mischung von stark konservativer Religiositit
und Nationalismus . . . Dariiber hinaus bekundeten die Holldnder eine lebendige Liebe
zu ihrer Heimat und fiir ihre Kénigin, die sie verehrten. Durch die Hirte ihres Schick-
sals war in ihnen ein krdftiges religidses Bewusstsein wach geworden.’*

Dat Poelchau dat alles goed gezien had, bleck begin juni 43 toen, nadat
alle vitwisselingspogingen mislukt waren (Millenaar kreeg via een Neder-
landse tussenpersoon uit Stockholm te horen: ‘Ze hebben (in Londen) alles
geprobeerd, maar er zijn geen ruilobjecten’?) twee-en-dertig doodvonnissen
door Hitler bekrachtigd werden (hij verleende in zeven gevallen gratie).

1 H. Poelchau: Die letzten Stunden. Erinnerungen eines Gefangnispfarrers (1949), p. 39.
? Getuige A. Millenaar, Eng., dl. VIc, p. 169.
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