
WACHTEN OP HET DOODVONNIS

paragraaf in dit hoofdstuk die over het bestaan der gevangenen handelde,
maar het spreekt vanzelf dat dat geloof een bijzondere waarde kon krijgen
wanneer men, zodra men gevangengenomen was, wist dat het leven op het
spel stond.

Nadien deden zich, als het tot een doodvonnis kwam, in de regel drie
fasen voor: het wachten op dat vonnis; het wachten op de beslissing of gratie
verleend zou worden; het wachten op de executie. In die derde fase die mees-
tal slechts enkele uren duurde, was er geen hoop meer, behalve (daaraan kan
zich menigeen bij momenten vastgeklampt hebben) die op een wonder.
Het langst duurden de eerste twee fasen waarin men voortdurend tussen
hoop en vrees geslingerd werd.

In die fasen kon de gevangene het als zijn taak zien, zich bewust er op in te
stellen dat kogels een einde zouden maken aan zijn leven, en alle innerlijke
krachten te verzamelen om, als het zo ver kwam, zijn laatste uren met
vastberadenheid door te brengen. Werd men met makkers tezamen gefu-
silleerd, dan wenste men zich te hunnen behoeve goed te houden, 'te sterven
als een man' - men gunde de vijand het beeld niet van een komplete psy-
chische ineenstorting. Hebben die ineenstortingen zich toch voorgedaan?
Zijn er gevangenen geweest die niet meer dan een willoos, aan hun doods-
angst prijsgegeven wrak waren toen zij aan de executiepaal gebonden
werden? Die mogelijkheid willen wij niet uitsluiten, zij het dat geen enkele
beschrijving er steun aan verleent; bij dat laatste kan evenwel piëteit een rol
gespeeld hebben.

Te bedenken valt nog dat zich bij sommige gevangenen op het vernemen
van het doodvonnis en van het bericht dat geen gratie verleend was maar dat
zij binnen enkele uren doodgeschoten zouden worden, een afweerreactie
ontwikkelde die men als 'depersonalisatie' moet aanduiden (wij zullen van
die depersonalisatie ook in de volgende hoofdstukken voorbeelden geven):
zij hadden dan het gevoel dat wat met hen gebeurd was en te gebeuren
stond, hun eigenlijk niet aanging. Toen de plegers van de aanslag op het
Amsterdamse bevolkingsregister, na de uitspraak in het Koloniaal Instituut
waarbij 13 doodvonnissen geveld waren, naar het Huis van Bewaring I te
Amsterdam teruggevoerd werden, 'zeiden wij tot elkaar', aldus de tand-
techniker H. C. E. Gotjé, een van hun helpers, die er met enkele jaren
gevangenisstraf afgekomen was;' 'niet te kunnen begrijpen dat alles wat wij

1Wij waren er, toen wij drie jaar geleden deel 6 schreven, niet zeker van of ook
Gotjé zich onder diegenen bevond die in het Koloniaal Instituut terechtstonden,
maar dat laatste is wèl het geval geweest.


