
OPTIMISME/ ANGS T

voor de illegale werkers bij uitstek moeilijk was: die dood miste de aanloop
van ziekte en verzwakking die de aanvaarding in de hand kunnen werken,
maar kwam abrupt; hij trof mannen die nagenoeg steeds nog in de kracht
van hun jaren waren en voor wie het tevoren min of meer vanzelf gesproken
had dat zij nog een lang leven voor de boeg hadden. Vaak voelden zij zich
pas aan het begin van dat leven staan - nu kwam het einde al; een einde dat
dubbel moeilijk te aanvaarden was wanneer zij een gezin, vaak een jong
gezin, achterlieten.
Waar zoveel honderden illegale werkers weken-, ja maandenlang onder

de druk van een dreigend, later van een geveld doodvonnis geleefd hebben,
daar is het uiteraard niet mogelijk, hun gemoedstoestand in termen te
beschrijven die op allen slaan. Wij stellen ons voor dat, gegeven de kracht
van de levensdrang, bij velen optimistische verwachtingen tot in een laat
stadium een grote rol zijn blijven spelen: Hitler, zo dachten dezen, kon plot-
seling sterven, de oorlog plotseling afgelopen zijn, of de Sowjet-Unie en de
Geallieerden zouden behaalde successen zo snel kunnen uitbuiten dat Duits-
land al verslagen zou zijn voor het tot hun executie kwam. De eerder
geciteerde Groninger OD'er was in juni '43 in de Kriegswehrmachtgefängnis
te Utrecht opgesloten in een cel naast die, cel N, waarin zich een groep
officieren bevond die lid van de OD waren geweest; zij meenden te weten
dat hun doodvonnis in revisie zou komen,

'en nu waren ze rustig, want hun zaak zou waarschijnlijk voorkomen in decem-
ber 1943 en dan was vanzelf de oorlog al lang afielopen ... Inderdaad, wij allen
dachten hetzelfde. Zolang kon de oorlog niet meer duren. Intussen was het niet
alleen dit vertrouwen dat de mannen in cel N opgewekt deed zijn. Neen, ze
waren onbezorgd door hun onstuimige moed en bruisende dadendrang ... Hun
... moed moest een uitweg zoeken. Moest! Vandaar dat het 's avonds in cel N
altijd groot feest was. Als jongens speelden en stoeiden ze dan - de terdoodver-
oordeelden ... Alle cellenwerden door hunlevensmoed aangestoken. Stuk voor
stuk prachtkerels."

Vermoedelijk hadden ook deze OD' ers tevoren wel somberder uren
gekend, maar zeker gold dat voor de Groninger OD' er zelf, die later met
zuiverheid de gemoedsgesteldheid beschreef waarin hij kwam te verkeren
toen hij, samen met een zekere Pieter, een doodvonnis vrezend, in het Huis
van Bewaring I te Amsterdam opgesloten werd:

'De celdeur opende zich. Onze kamer. Wie hier binnentreedt, laat alle hoop

1E. D.: 'Geconfronteerd met de dood', p. 56.


