
'POLITIEKE GEVANGENEN'

varen. De deur viel achter ons in het slot. De grendels werden met zwaar geluid
ervoor geschoven. Onheilspellend klonk het geknars. Het was of een doodsklok
luidde. De muren benauwden ons. Zouden wij nu werkelijk onze vrouwen en
kinderen niet weer terugzien? Dood, 0, God ik was nog geen veertig jaar. Met
nietsziende ogen staarde ik voor me uit. Wespraken niets, Pieter en ik. Op de
strozakken namen we plaats. Héél dicht bij elkaar. We voelden elkanders nabij-
heid. Woorden waren te zwak om uit te spreken wat er in ons hart was. Alles
viel nu weg. We moesten afscheid nemen van het leven. Zochten we steun bij
elkander? Ik weet het niet. welweet ik, dat we ons één voelden. We geloofden
in dezelfde God. En in dezelfde Heiland. Pieter had een psalmboekje bij zich.
Het is geworden van onschatbare waarde. Spreken deden we niet. Het was niet
nodig. Onze zielen spraken. Wegingen staan, beiden. Zitten was langer onmo-
gelijk. We waren niet meer met ons beiden. God was bij ons. Pieter nam zijn
psalmboekje en begon te zingen. Ik zong mee. Achter elkaar aan liepen we door
de cel. De ene psalm na de andere zongen we. We moesten zingen, Gode ter eer.
Steeds maar weer. Een wondere blijdschap doortrilde onze ziel. We vonden de
straf niet erg. We waren niet bang meer.

Pieter ging voor in gebed. Na het gebed huilden we beiden. Van blijdschap?
Ik weet het niet. We huilden. Pieter was een flinke vent. Hij beurde mij helemaal
op en zong maar weer. Dan stortten wij ons hart weer uit voor Onze God en
smeekten hem om uitkomst. En Hij gaf uitkomst. Toen al! 0, later zou de
doodstraf worden veranderd in tuchthuisstraf Dat wisten we toen nog niet.
Zelfs konden we dat niet denken. Maar uitkomst was er nu al! ... Er was geen
worsteling, er was alleen maar blijdschap ... Wonderlijk? Ja, maar het was zo!

... In het Huis van Bewaring te Amsterdam aan het Kleine-Gartmanplantsoen
heb ik de mooiste ogenblikken van mijnleven doorgebracht. Daar hebben Pieter
en ik het ervaren, dat God voor Zijn kinderen zorgt en dat onze harten, zelfs in
de grootste smarten in de Here gerust blijven. Niet graag zou ik deze tijd missen.
En denk nu niet: Ja, dat schrijft ge, nu alles goed is afgelopen. Dan is het gemak-
kelijk Gods leiding te zien. Maar hoeveel stakkers zijn niet omgekomen. Hoeve-
len heeft God niet geholpen.' Ik weet het. En toch hebben wij ervaren, dat God
altijd Zijn kinderen nabij is. Want de spannende weken tussen het doodvonnis
en de gratieverlening, de weken toen elke keer, dat onze celdeur geopend werd,
wij de dood konden verwachten, de weken toen onze celgenoten, onze buren in
de cellen, werden weggevoerd en toen wij verwachtten: nu is de beurt aan ons,
die weken waren de heerlijkste. Toen was er in ons hart rust en vrede en
blijdschap. Toen was alles héél eigenaardig. Ik huilde veel, héél veel. Ik zong
veel, ja héél veel. Is het wel zo wat ik nu schrijf? Ja, dat weet ik nog heel goed!
Maar het is weer zo anders, zo héél anders ... Ja, dat weet ik ó ók! Ik wenste
wel, dat alle mensen, althans alle gelovigen, dat eens mochten ervaren! Dan
beseft men dat onze Catechismus gelijk heeft: het geloof is een stellige kennis,
een zeker weten."

1A.v., p. 31,44.
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