
GELOOFSKRACHT

Sommigen konden met een vanzelfsprekende rust van die door hen ge-
voelde zekerheid blijk geven. Bakels trof in de Kriegswehrmachtgejangnis de
halfverlamde Delftse meubelfabrikant Karel Koet aan, die leider geweest
was van een plaatselijke sabotagegroep met vertakkingen naar Groningen en
Leeuwarden en vijf maanden tevoren ter dood veroordeeld was; hij was,
schreef Bakels, 'de opgewektheid zelf, hij maakte grappen, zong veel en
hield bij ons allen de stemming er in ... Toen ik hem eens vroeg hoe zijn
opgewektheid te verklaren was, zei hij me: 'De bedoeling die God met dit
alles heeft, is ongetwijfeld een goede bedoeling.' Meer niet.'! Bij aankomst
in het concentratiekamp Amersfoort zag E. A. Cohen er een hem onbekende
jongeman rondlopen,

'en ik zei: 'Komjij óók uit dit transport?' (hij was namelijk geenjood, en ons
transport bestond geheel uit Joden). 'Neen', zei hij, 'ik ben hier al wat maanden.'
Ik zeg: 'Waarom loop je dan in burgerkleren ?' En toen gaf hij een antwoord
waaruit een begenadiging sprak die mij geheel ontbreekt en die ik me nooit eigen
zal kunnen maken. Hij zei: 'Ik: ben in burgerkleren, want ik word vannacht
gefusilleerd.' ... Hij vroeg of ik daarvan schrok. Dat gaf ik toe: 'Ik: vind het
verschrikkelijk, en je zegt het maar zo kalm en zo rustig.' 'Nou', zegt-ie, 'het is
ook helemaal niet zo erg alsjij je voorstelt. Ik: geloof in Jezus Christus en ik ga
naar mijn Heiland. En of dat nu gebeurt of dertig jaar later, dat doet me niks.
Ik zit hier voor goede daden die ik gedaan heb, en ik vind het echt geen drama.' '2

Wie meer moeite had, zo zijn geloefszekerheid te beleven, kon, wanneer
hij haar bevochten had, er ook weer uitgestoten worden, hetzij door het
simpele verloop van de tijd, hetzij door onverwachte gebeurtenissen. Had
men zich in geloofsovergave op de dood ingesteld (een situatie die met een
religieuze extase gepaard kon gaan), dan wenste men dat die dood kwam,
maar dan ook spoedig. Elk uitstel kon aan die overgave, aan die eoncentratie
van innerlijke krachten, een abrupt en pijnlijk einde maken, In een brief
aan zijn 'geliefde Pastor en Vriend', d.d. maandag 17 november '41 heeft
Herman van der Leek, leraar aan het Christelijk Lyceum te Amsterdam,
zes-en-veertig jaar, die met Edouard de Nève en drie anderen wegens pilo-
tenhulp ter dood veroordeeld was, die 'omslag' treffend beschreven; deze
deed zich voor toen van der Leek, met die drie, uit de Cellenbarakken (de

1 F.B. BakeIs: Fragment uit het concept-manuscriptvoor Nacht-und-Nebel. 2 E. A.
Cohen: De afgrond. Een egodocument (1971), p. 29. Het is vermoedelijk deze zelfde
jongeman geweest die tegen ds. C. N. Impeta in het kamp zei: 'Ik zou niet meer
terugwillen. Het Ieven hier is van zonden en ellenden vol. En het leven daarboven
is zalig en heerlijk en heilig.' (C. N. Impeta: Kamp/eed en hemelzegen (1946), p. 61)


