‘POLITIEKE GEVANGENEN’

schrijven. Enkele van die brieven (drie, die wij niet in vorige delen van ons
werk aanhaalden) willen wij weergeven,! zulks mede daarom omdat de
door ons uitgekozen brief van een niet-gelovige de lezer iets leren kan
omtrent de wijze waarop Nederlanders zonder godsdienstige overtuiging
hun executie zijn tegemoetgegaan. Wij hebben overigens in deel s al
beschreven hoe de revolutionair-socialistische leider Henk Sneevliet en zes
van zijn makkers in april 42 in de bunker (gevangenis) van het concentratie-
kamp Amersfoort hun laatste uren doorbrachten; die beschrijving (door een
anti-revolutionaire medegevangene die in de cel naast de hunne zat) mag
hier niet ontbreken:

‘Sneevliet vroeg of ze samen gefusilleerd mochten worden, hand in hand. Dit
werd afgewezen. ‘Sie werden gefesselt mit den Hinden auf den Riicken.” Daarna, of ze
zonder blinddoek mochten sterven. Dit werd toegestaan. Verder of hij als oudste
het laatste mocht worden doodgeschoten. Ik hoor hem nog zeggen: ‘Nietwaar
makkers, dat recht komt mij toe als jullie oudste. Ik was toch jullie leider?’

Allen mochten een sigaar opsteken. Waarop gezegd werd (o0, galgenhumor):
Ta, laten we dat doen, de Nederlandse staat betaalt het.” Daarna nam Sneevliet
het woord en sprak als volgt: ‘Ik heb vannacht mijn Gethsemané geleden. Toen
ik jong was en in de beweging begon, zei mijn pastoor tegen me: ‘Jong, je mag
je gang wel gaan, als je je geloof maar behoudt.” Welnu, ik heb de strijd gestreden
en het geloof behouden. Het geloof in de zaak van de Internationale. Er moet nog
veel geleden en gestreden worden, maar de toekomst is aan ons.” Zo ongeveer
sprak hij. Daarop vertelde hij nog enkele dingen uit Indié. Ze waren toen allen
in één celletje gebracht. Vlak tegenover het mijne; maat 9o bij 200 cm. En dan
dat ontroerende moment: ‘Laten we elkaar de hand geven’, en uit volle borst
zongen toen zeven mannen, een uur voor hun dood, ‘De Internationale’. Ik heb
die nooit zo met gevoel en overtuiging horen zingen. Ik schaam me niet dat ik

huilde.’”®

Voorts haalden wij in deel 6 een aan een vriend gerichte afscheidsbrief van
Arondeus aan:

‘Wanneer je deze brief krijgt, is voor ons alles voorbij; morgenochtend vroeg
worden wij gefusilleerd — Wij gaan zonder vrees, alle kameraden hebben mij op
handslag beloofd rechtop en zonder angst te sterven en ik weet dat zij hun woord

 Afschriften van verscheidene afscheidsbrieven van gefusilleerden deden tijdens
de bezetting clandestien de ronde; in 1956 is een aantal gepubliceerd in De vrijheid
sterft niet. Brieven van terdoodveroordeelden van het Europees verzet. 2 Voor Vrijheid
en Socialisme. Gedenkboek van het Sneevliet-Herdenkingscomité (1953), p. 39-40.
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