"POLITIEKE GEVANGENEN’

Nu de door ons bedoelde afscheidsbrieven.

Wij beginnen met de brief* die Gerard F. M. Vinkesteyn, een vooraan-
staand OD’er die in januari '42 in de trein bij Antwerpen gearresteerd en
door het Luftwaffegericht ter dood veroordeeld was, op 29 juli ’43 van de
Kriegswehrmachtgefingnis te Utrecht uit tot zijn moeder richtte (zijn vader
was gestorven); hij was katholick, zes-en-dertig jaar, binnenhuis-architect
van beroep en ongehuwd.

‘Mijn allerliefst en dapper Moedertje.

Ja daar ben ik weer. Ik ben stralend. Zo gelukkig als ik in 36 jaar niet geweest
ben. Met menselijke gevoelens is er alleen één schaduw aan mijn intens geluk,
en dat komt door een innig gevoel van deernis en medelijden met jullie, die
aan mijn geluk moet meebetalen.

Moedertje, vanmiddag om half drie zal ook die schaduw weggenomen zijn,
omdat het de zo erg goede God behaagd heeft genoegen te nemen met deze aan
werkelijke verdiensten zo erg arme 36 jaar. Wat is dat toch een eeuwig voorbeeld
van Goedheid van Hem om met 26 weinig tevreden, nu al te zeggen: Kom maar
m’n jongen. En Moedertje wat voel ik me ontzettend beschaamd tegenover jou,
die een zoveel moeilijker en zoveel langer leven achter de rug heeft en dit alles
bekronende geluk nog niet verworven hebt.

Moedertje, ik weet niet waar ik het aan verdiend heb, en ik vraag ook maar
niet meer, ik ben alleen maar gelukkig en rustig. Moeder, ik straal. En nu zeg ik
tot jou met alle liefde, die in mij is ‘Pax fecum’.? Als ik straks daar zal zijn om te
mogen ontvangen, stel je voor Moedertje, wat geen oog gezien, geen oor
gehoord en geen tong besproken heeft, wat de Goede God ons bereid heeft, dan
zal ik direct aan Hem vragen om gauw naar jou toe te mogen gaan om je vrede
te brengen, vrede in zo grote mate als ik nu heb. Het is een zwaar offer voor je,
mijn allergrootste schat, maar ik weet dat je het al gebracht hebt, en dat je het me
gunt. Bij mijn spullen is een boek van de Greeve.® Lees dit eens goed, het zal je
steunen. Moedertje, ik heb nog duizenden woorden voor je en weet, hoe gretig
je ze indrinkt, maar ze zijn niet toereikend. Vanaf half drie ben ik zo dicht bij je
als ik nooit geweest ben en al hunkeren je lichamelijke zintuigen naar een tast-
bare bevrediging, God, Moedertje weet dan in je somberste ogenblikken, dat ik
dag en nacht met Cis en Vadertje en Jan en Piet, met Pius, met Heeroom over je
babbel en je help. Tegelijkertijd ben ik bij jou, want er bestaat dan geen tijd en
geen maat meer, waaraan je gebonden bent.

O, Moeder dit is de grootste sensatie, het machtigste avontuur van mijn leven,
en woorden schieten te kort om ook maar een millimeter van mijn dank en mijn

tevredenheid uit te drukken.

1 Tekst in: De vrijheid sterft niet, p. 276-80. 2 Vrede zij met u. * Vermoedelijk is
hiermee de katholieke publicist Henri de Greeve bedoeld.
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