
DRIE AFSCHEIDSBRIEVEN

Het is een stralende dag weer, alles werkt mee aan ons geluk. Zojuist is de
Marinepfarrer geweest en heeft ons de laatste bijstand verleend. Ook Lex' is in de
Moederschoot terug. Ik vroeg het vannacht toen ik tevreden lag te mijmeren en
nu is het al verhoord. Het was een zeer ingrijpend moment - buiten luchtalarm,
binnen vrede om een klein koperen kruis - biecht terwijl anderen zaten te schrij-
ven hun laatste woorden hier.

Dan gauween deken over de withouten tafel en ontvingen we gevijven Hem
onder de gedaante van Brood, Dien we straks in waarheid mogen aanschouwen.
Als loon waarvoor?? Och, alleen omdat Hij zo oneindig goed is. Laten wij dan
ook geven met kwistige hand en kwistige geest.

De Pauselijke Zegen met daaraan verbonden volle aflaat. Het is nu twaalf uur
en weet je, dat ik ongeduldig ben naar half drie. En nu Moedertje, ga ik als mens
afscheid vanje nemen. Zeg Marcel, dat ik heel nederig, maar erg vurig voor hem
God zijn verzoek zaloverbrengen. Even vurig beveel ik hem jou aan en nog
vuriger omgekeerd. Wil wat ik hier op aarde bezat aannemen met het verzoek
als je het missen kunt, verschillende zaken aan familie en vrinden, zoals ik aangaf
in een ontwerp-testament, maar handel naar eigen goeddunken. Mijn gereed-
schappen en machines zag ik graag aan Ernst. Geld 1/3 voor jou, 1/3 voor August
Gerard en 1/3 voor 'Petertje'. Maar vergeet niet, alles is vanjou en watjij doet
is goed. Ik sluit een haarlok.

En nu Moedertje, diep in je mooie ogen gekeken, vergeef me vraag ik je,
vergeef me voor het vele verdriet en de vele zorgen, die ik je gegeven heb. Na
36 jaar heb Jij het gewonnen. Jij bent uiteindelijk de liefste vrouw. Jij hebt mijn
'Grote Liefde'. En ik weet, dat dieje helpen zal. Je huilt nu lieveling en ik begrijp
het. Ik heb geen tranen meer, mijn geluk is te groot want straks weet ik, zie ik,
dat jouwoffer door God zal aanvaard worden als een zuiver en edel cadeau,
zoals alleen Jij geven kunt en als een welriekende boeket bij Maria zal staan, die
me straks ontvangen zal met stralende ogen en me zeggen, Jongen, wat heb jij
een Moeder.

Lieveling, doe mij in de oogst geloven doorje verdriet te louteren in een vrede
met alles en allen ver boven politiek verband uit, met alles en allen.

Lieveling een lange innige kus vanjouw eigen, op jou zo trotse Gerard.
Tot straks. Pax tecum.'

*

Onze tweede briefê is die welke Thies Jan Jansen, vijf-en-twintig jaar, een
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