
'POLITIEKE GEVANGENEN'

Groninger en een van de naaste medewerkers van Henk Hos (Vrij Nederland-
groep), in januari '44 ter dood veroordeeld, enkele uren voor hij samen met
Hos gefusilleerd werd (II mei' 44), van de Cellenbarakken uit richtte tot
zijn vrouw Ineke en hun drie jonge kinderen: Jan, Fokko en Lidy, Thies
Jan Jansen was gereformeerd.

'Mijn innig, innig lieve Immy, Jan, Fokko en Lidy. Deze morgen om half zes
werd ik gewekt om me aan te kleden, en als jullie mijn dierbaren deze brief zult
ontvangen dan ben ik bij mijn Hemelse Vader om avondmaal te vieren met het
Lam. Dan ben ik opgenomen van de strijdende kerk en overgegaan tot de
zegevierende kerk. Daar waar geen rouw noch gekrijt meer zijn zal. Waar alle
tranen van de ogen worden afgewist. Ik kan je niet vertellen hoe kalm ik ben.
Ik zit hier met Henk Hos en een dominee te schrijven en hebben veel steun aan
elkaar. Liefsten je moet me niet beklagen maar benijden, Ik weet waarvoor ik
sterf en ik weet zeker dat ik daarheen ga, waar Jezus mij en ons allen is voorge-
gaan. Ook voor mij is er plaats bereid. Jezus mijn Verlosser leeft. 'k Zal als Hij
onsterfelijk wezen. Zijn waar Hij mijn Heiland is. Waarom zou ik dan nog
vrezen. 't Heerlijk Hoofd is opgewekt. Dat Zijn leden tot zich trekt. Ineke, Jan,
Fokko en Lideke mijn innig geliefden. Ik weet zeker dat God jelui niet zal
verlaten. Hij zal je niet begeven. Ik heb voor jelui allen gebeden en onze trouwe
God zal mij verhoren. Jan mijn lieve jongen, jij bent de oudste, steun moeder in
alles en word een flinke man later, maar laat je niet leiden door haat. Denk aan
Jezus' woord. Heb uw naaste lief als uzelven - God zegene je mijn jongen.
Fokko mijn lief kereltje. Ook van jou verwacht ik dat je je leven stelt in Jezus.
Jezus zalook jou leiden. Ga steeds tot Hem. Hij zal het wèl maken. Mijn eigen lief
Lideke. Buig ook jouw knietjes voor Jezus en vraag veel aan hem om voor je te
zorgen. Jezus heeft gezegd: Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet,
want dezulkeis het Koninkrijk der Hemelen. Ineke mijn innig, innig lieve Ineke. Jou
moet ik bedanken voor de grote liefde die je voor mij hebt gekoesterd. Ik heb
een rijk leven met jou gehad dat opweegt tegen een lang leven. Thans mijn
lieveling moet ik vallen voor God en Nederland. Ik weet mijn liefste dat dat
offer voor jou ontzettend groot is. Maar ook weet ik dat je kracht ontvangen
zult van Hem waarvoor we onze knieën altijd hebben gebogen. Ja Ineke, ook
wij waren zondig en over 't algemeen leefje te veel over de dingen van de eeu-
wigheid heen maar onze Trouwe God in zijn ontfermende genade heeft ook die
zonden vergeven. Als we maar steeds tot Hem gaan mijn liefste zal alles goed
komen. Wat zijn we gelukkig geweest hè en we mochten drie kinderen ontvan-
gen van Hem die hierin ook Zijn liefde heeft betoond. Thans mijn liefste moet ik
sterven en dat is niet erg, wat betekenen nu 25 jaar in de geschiedenis. Ineke mijn
liefste ik sterf geheel zonder haat. Ik zal voor hen bidden die ons dit aandoen.
Hand aan hand gaan Henk en ik naar ons nieuwe vaderland en daar zullen we op
jelui wachten en daar zullen we elkaar weerzien mijn liefste.

'Niet lang zal 't lijden duren.
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