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Draag nog een poos uw kruis.
Wellicht nog weinig uren
Dan zijn we veilig thuis
Verlost van zonde en pijn -
Waar wij met al de vromen
In 't Huis des Vaders komen
Wat zal dat heerlijk zijn.'

Mijn lief, lief vrouwtje, ga met alles tot God en vraag in Jezus' naam om je te
helpen. Hij zal je zeker helpen. Ineke ik kan rustig sterven omdat ik weet dat
je al je bekonunernis op Hem zal werpen. Ik weet dat je om me zult treuren
tezamen met de kinderen, maar treur niet te veel want ik heb het beter danjelui.
De Here is ons tot hulp en sterkte, daarom zullen we niet versagen. Ik heb, onze
God zij dank, niet te vergeefs geleefd. Ik dank Hem daarvoor. Ook dat ik mag
sterven op mijn eigen Vaderlandse bodem. Ook in mijn sterven zal Hij verheer-
lijkt worden. Voor God en Vaderland. De gr. en tot weerziens aan de Fam.
Thans mijn liefsten nog een lange innige omhelzing en vele zoentjes vanje innig
liefhebbende man en Vader Thies Jan.
Tot weerziens in 't Vaderhuis.'

*

Onze derde brief tenslotte is die welke geschreven werd door Nicelaas
Snijders.' Hij was een metaalarbeider, werkzaam in een matrijzenfabriek,
een socialist, een van de eerste verspreiders van Het Parool, gearresteerd in
september '41 en ter dood veroordeeld in december '42 tijdens het Z.g.
eerste Parool-proces dat plaatsvond voor het Luftwaj]ègericht; hij was vier-en-
twintig jaar en ongehuwd. Op 5 februari '43 schreef hij de volgende af-
scheidsbrief aan zijn ouders, zijn tweelingbroer Cor (of 'Kees'), zijn zuster
A.tmie (verloofd met Jan) en een jonger broertje Jopie:

'Allerliefste Lievelingen
Hedenmiddag vrijdag 5 februari 1943 zal ik met nog 19 anderen ter dood

gebracht worden om 2 uur. Ik heb als ik dit schrijf nog slechts 2 uur te leven en
mijn laatste gedachten zijn bij jullie allen. Bij mijn Lieve Vader die door mij zo
innig gewaardeerd werd en die ik dank zeg voor alleswat u voor mij deed. Mijn
Lieve Moeder, a Schat hij gaat als zo velen. Uw Zoon stierf voor z'n Vaderland.
Ook u Hartelijk bedankt voor 't Rijke leven wat u mij gaf. En m'n edele Beste

1Tekst: De vrijheid sterft niet, p. 274-75.

375


