
OP WEG NAAR DUITSLAND

straffen! van langer duur moesten in Duitsland uitgezeten worden. Wat de
aard aangaat: tuchthuizen (Zuchthäuser) waren er slechts in Duitsland, niet in
Nederland, zodat gevangenen die tot Zuchthausstraje veroordeeld waren,
steeds naar Duitsland overgebracht moesten worden. Er vonden zodoende
voortdurend transporten van gevangenen plaats: transporten uit de Cell en-
barakken, uit de Deutsche Abteilungen van Nederlandse gevangenissen, uit
de bureaus van de 'SD' en van de Nederlandse politie naar de concen-
tratiekampen in Nederland, en transporten naar Duitsland.

Inzake de transporten binnen Nederland zijn maar weinig gegevens
beschikbaar en die over de transporten naar Duitsland zijn ook al verre van
volledig; wij zijn niet in staat, aan te geven hoeveel gevangenen tijdens de
bezetting op welke data naar welke gevangenissen en tuchthuizen in Duits-
land getransporteerd zijn (op de transporten naar de concentratiekampen
komen wij terug). Ook van hoe het op die transporten toeging, weten wij
maar weinig, behoudens dan dat de gevangenen in de regel per trein uit
Nederland vertrokken, onder bewaking uiteraard, en dat zij, als het niet een
groot transport betrof dat regelrecht naar een bepaald concentratiekamp
gedirigeerd werd, eerst in Duitse gevangenissen, in de detentie-ruimten van
Duitse politiebureaus of in andere, geïmproviseerde detentie-ruimten op-
gesloten werden. Daar- werden gevangenen van allerlei soort en landaard en
met geheel verschillende bestemmingen geconcentreerd; er werd dan ge-
wacht tot men voldoende gevangenen bijeen had om een transport naar een
bepaald concentratiekamp (of naar een volgend detentie-oord) en naar de
gevangenissen en tuchthuizen die op de route lagen, samen te stellen. Voor
zulk een transport werd dan veelal gebruik gemaakt van de gevangenen-
wagons (spoorrijtuigen met cellen) waarover de Reichsbahn beschikte.

Zo belandde ds. J. van Raalte, predikant te Ermelo, ill de zomer van '40
gearresteerd, begin '41 op weg naar Buchenwald (hij werd vijftien maanden
later naar Dachau overgeplaatst) eerst in de gevangenis te Kassel; 'het was
er vrij goed. Er waren voldoende bedden en dekens en het eten was be-
hoorlijk." Kapelaan J. Rothkrans uit Simpelveld had, toen hij in maart' 42
naar Dachau getransporteerd werd, evenmin ongunstige ervaringen; hij
kwam eerst in de gevangenis te Aken terecht, in een cel als 'een hotel-
kamertje", vervolgens in het hoofdbureau van politie te Frankfort waar een
Duitse politieman hem zijn eigen 'goedbelegde boterhammen' liet opeten",

1Resterend doordat de periode van voorarrest afgetrokken was; deze kon gemak-
kelijk tot één of anderhalf jaar uitlopen. 2J. van Raalte: In het concentratiekamp,
P.I3. SJ. Rothkrans: Dachau, hel en hemel (z.j.), p. 26. • A.v., p. 29-30.
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