
'POLITIEKE GEVANGENEN'

en tenslotte in Neurenberg ('nergens was hier meer plaats in de gevangenis')
in een turnhal, waar een Duitse bewaker thuis 'een keteltje dikke warme
soep' voor hem ging halen." Rothkrans was van Maastricht tot Dachau in
totaal twaalf dagen onderweg.
Voor ds. J. Overduin uit Arnhem duurde de tocht naar Dachau veellanger :

alleen al in de propvolle gevangenis te Essen (vijftienduizend gevangenen
zaten er in een complex dat normaal plaats bood aan drieduizend) bracht hij
vier weken door; hij moest er zonder dekens op de harde grond slapen en
had er 'de hele dag een razend hongergevoel'. 2 Vervolgens werd hij in de
gevangenis te Würzburg eerst met vijf-en-zestig andere gevangenen in
één ruimte gestopt, maar daar haalde de directeur hem uit en deze gaf hem
en enkele andere Nederlanders 'een keurige kamer', Ds. Overduin bleef
daar een week -

'We dachten nu in één keer naar Dachau gebracht te worden, maar in de
beruchte stad van de partijdag, Neurenberg, werden we ondergebracht in een
grote gevangenis. Dat was er die twee dagen een vreselijke toestand. We werden
daar gebracht in de grote vergaarbak van Europese ellende. Het was een geweldig
groot gymnastieklokaal, dat blijkbaar bij deze gevangenis behoorde. Daar zagje
verscheidene duizenden mensen uit alle delen van Europa door elkaar wriemelen:
Fransen, Tsjechen, Hollanders, Polen, Duitsers, Noren, 'Russen, Luxemburgers,
Grieken, Belgen, Joden, Italianen, zelfs negers en Chinezen ... Schurft, dysen-
terie, typhus vierden hun triomfen ... In een hoek was er één fonteintje, waar-
omheen dag en nacht de mensen dromden om wat water te bemachtigen. Een
stuk of Ia tonnen stonden in deze zaal, waar de mensen hun behoeften in konden
doen, maar die overstroomden van vuil en van buiten even smerig waren als
van binnen."

In Frankfort konden gevangenen die op transport waren, niet alleen in het
hoofdbureau van politie opgesloten worden maar ook in de Cestapogejángnis
die in de oude, grote Joodse synagoge ingericht was, 'een van de verschrik-
kelijkste oorden ter wereld', aldus mr. C. van Rij,

'waar de gevangenen in 'wijken' twee en drie hoog waren gelegerd, ongeveer
driehonderd man in getal, zonder ooit te worden gelucht en zonder enige lectuur
of post te ontvangen of arbeid te verrichten, ondergaand in vuil, ongedierte en
afstomping. Ik sprak daar met twee Duitsers die respectievelijk zes en acht maan-
den in die zaal hadden gevegeteerd zonder ook maar verhoord te zijn."
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