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POLITIEKE GEVANGENEN

en tuchthuizen door, waaronder Rheinbach en Siegburg), 'dan mag men
wellicht zeggen, dat het morele en algemene psychische peil van de gevan-
gene ongeveer tot dat der schooljaren terugvalt'! - hem troffen pijnlijk de
baatzucht en de neiging tot verraad die zich bij veel gevangenen, ook wel
bij Nederlanders, manifesteerden. 'Typerend', schrijft hij,

'voor de nieuwe wegen, welke de drang tot zelfhandhaving zich in deze getra-
liede wereld zocht, was ook de neiging tot het weder oprichten van rangen en
standen tussen de gevangenen onderling ... Het heeft niet zo heel lang geduurd,
eer dezelfde neiging zich ook onder de politieke gevangenen liet bespeuren. Dat
wij van de aanvang af een scheidingslijn trokken tussen ons zelven en de Duitse
gestraften, met inbegrip diergenen, die wegens politieke misdrijven als land-
en hoogverraad veroordeeld waren, is licht verklaarbaar en valt nog binnen het
veld van het normale. Bedenkelijker echter werd het, toen weldra ook in de
onderlinge waardering der buitenlandse 'politieken' scheidingen en schakeringen
optraden .

. . . De 'levenslangen' en zij, die aanvankelijk ter dood veroordeeld waren
geweest, vormden in eigen oordeel min of meer een 'élite-groep', welker leden
- al wachtten zij zichwel, dit te doen blijken! - enigszinsmeewarig naar diegenen
zagen, die 't niet verder hadden weten te brengen dan tot een veroordeling van
enkele jaren. En de 'gelukkigen', die spionage, sabotage of begunstiging des
vijands in hun vonnis hadden staan, gevoelden zichheimelijk vrij wat gewichtiger
dan een eenvoudig 'Engelandvaarder' .
Later, toen de wegens sluikhandel veroordeelden, de 'bonnen- en benzine-

klanten' , een zienderogen stijgend percentage gingen uitmaken van de tucht-
huisbevolking, sterkte zich ons gevoel van eigenwaarde natuurlijk allereerst te
hunnen koste."

Nederlandse zelfkritiek dus. Die leverde ook A. J.Bakkes die van maart '42
af wegens spionage in het tuchthuis Liittringhausen opgesloten zat. Hij
meende dat de leden van de groep die daar in de zomer van '44 binnenge-
voerd werd, 'zeer veel voor de politieke Hollanders verbruid hebben door
hun gejuich en geschreeuw' - hij had trouwens in het algemeen nogal wat
aan te merken op 'de politieke Hollanders':

'Vergeleken met de politieke gevangenen van Duitse, Franse en andere
nationaliteit gaven (zij)helaaseen beschamend beeld. Dit kwam tot uiting in hun
gulzigheid, het over het hoofd zien van de belangen van andere gevangenen om
zichzelf te bevoordelen, hun soms verregaand gebrek aan tact en aanpassings-

1 P. A.Wansink: Met lege handeni , p. 93. 2 A.v., p. 90-92.
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