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bestraffing ook overtuigd van de onoverwinnelijke kracht van het Derde
Rijk. Concentratickampen warcn vestingen van de SS: met zorg ontworpen,
gecomplicecrde bouwsels waarvan de uvitgestrektheid zclve, gekoppeld aan
een ondoordringbaar lijkende omheining en aan een tot in onderdelen ge-
reglementeerd regime, de gevangenen het besef moest bijbrengen dat geen
ontsnappen mogelijk was — geen physiek ontsnappen uit het kamp waarin
zij zich bevonden, geen politick ontsnappen aan ecn nationaal-socialistische
tockomst. Was het cynisme, was het huichelarij dat Himmler in ’41 aan dc
strafkampen voor Duitse en buitenlandsc arbeiders de naam Arbeitserziehungs-
lager gaf? Wij menen van niet. Straf was in de visie van de Reichsfiihrer-SS
liet mecst effectieve middel tot opvoeding (Erziehung). Die opvatting sprak
ook uit de leuzen die in de mecste ‘officiéle’ concentratickampen duidelijk
zichtbaar aangebracht waren: ‘Arbeit macht frei’ stond in Dachau, Sachsen-
hausen, Flossenbiirg en Auschwitz op de toegangspoort en in de twee eerst-
genoemde kampen en in Mauthausen las men in reusachtige letters op de
gebouwen die de immense Appellplatz omringden waar de gevangenen zich
enkele malen daags moesten opstellen: ‘Es gibt einen Weg zur Freiheit: seine
Meilensteine heissen: Gehorsam — Fleiss — Ehrlichkeit — Ordnung — Sauberkeit —
Niichternheit — Wahrheit — Opfersinn und Liebe zum Vaterland.

Binncn de omheining (in de meeste kampen eerst een prikkeldraadbarriére
die meer dan een meter breed was, vervolgens cen bijna drie meter hoge
muur waaraan op manshoogte een hoogspanningsleiding aangcbracht was
en waarop zich om de 50 of 100 meter een met SS’ers bezette wachttoren
bevond, tenslotte weer ecen prikkeldraadbarriére, soms nog gecombincerd
met een brede sloot) moest alles van orde en netheid getuigen: de met
bomen omzoomde brede hoofdweg, soms ‘boulevard’ geheten, de keurig
uitziende barakken, de bloemperken, dc imposante administraticgecbouwen.
‘Wanneer men’, aldus ds. Overduin, schrijvend over Dachau in "42-43,

‘de poort doorkwam, stond men direct op een ontzaglijk grote appelplaats,
waar met gemak een honderdduizend man zou kunnen marcheren. Aan de
rechterhand passeerde men een groot stenen gebouw met twee vlcugels. In het
middenstuk was de geweldige keuken met moderne installaties, daarnaast het
grote badhuis, waar een zeshonderd man tegelijk onder de douches konden staan.
Aan de andere kant naast de keuken was de ruimte, waar aardappelschillers en
groenteschoonmakers werkten, en daarnaast de weer zeer modern ingerichte
wasserij. In de rechtervleugel was de administratic voor de persoonlijke bezittin-
gen en kleren van de pas aangekomen gevangencn, terwijl in de linkervleugel
de grote magazijnen waren voor gevangeniskleding en schocisel.”

1]. Overduin: Hel en hemel van Dachau, p. 131.
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