
HET CONCENTRATIEKAMP

Verscheidene concentratiekampen bezaten voorts ruimten voor medische
behandeling die van de modernste apparatuur voorzien waren: er waren
verbandkamers, operatiekamers, een röntgenkamer, een kamer voor tand-
heelkundige behandeling, een dieetkeuken, een apotheek, massagekamers.
Er lag geen stofje, en wat blinken kon, was opgepoetst. Bezoekers als
Mussert en de zijnen moesten uit die ruimten en een zich daarbij bevindende
ziekenbarak waar enkele lichte gevallen in bedden met hagelwitte lakens
verpleegd werden, wel de indruk krijgen dat kosten noch moeite gespaard
waren om zieke gevangenen te genezen. De gevangenen zelf wisten beter:
in andere barakken, waar bezoekers nimmer een voet in zetten, lagen hon-
derden te sterven zonder dat iemand naar hen omkeek.
Dat de netheid waarvan de concentratiekampen getuigen moesten, door

Himmler als bedriegelijke schijn bedoeld was, betwijfelen wij - feit is dat zij
als zodanig wel van de aanvang af door de gevangenen ervaren werd. Het
uiterlijk van het concentratiekamp stond in schrille tegenstelling tot wat
het kamp werkelijk was en die werkelijkheid bepaalde op haar beurt hoe dat
uiterlijk gezien werd: netheid werd troosteloosheid. 'Het schijnt vaak',
aldus, in haar treffende herinneringsbeelden, Anne Berendsen die in '42,
na gearresteerd te zijn als medewerkster van de Inlichtingendienst, Ravens-
brück binnengevoerd werd -

Het schijnt vaak of de kleuren hier niet stralen, niet doordringen kunnen. De
bedden met viooltjes op de boulevard, de randen langs de Blocks zijn eigenlijk
een zieligevertoning. De heesters langs de boulevard doen het wat beter, die laten
hun knoppen of blaadjes als enkelingen zien en geven je zo tedere, droeve
vreugden over het voorjaar of over de schoonheid. In de verte zie je, over de
muur heen, de dennebossen met, in een opening, een paar treurberken en, aan de
overkant, de kruinen van de grote treurwilgen ... 0, heimwee, heimwee, pijn,
die telkens wel weer overgaat. Als die bomen er niet waren, zou deze symphonie
van grauwzwarte grond, dofgroene Blocks, grauwzwarte daken nog triester,
nog ondragelijker, nog meer al beslaanden eentoniger zijn.Alles ishier onzegbaar
dor, onzegbaar troosteloos. Er vliegen weinig vogels hier over het kamp heen,
op de grond strijken alleen de lugubere kraaien neer ... Er schijnt een sfeer van
eindeloze, steriele wanhoop over dit complex te liggen, over deze kaalte te-
midden der bossen. Tot de hemel, tot de prachtige, vaak als vergulde hemel en
de rozenrode wolkjes in de lichtblauwe lucht van de zonsopgrang, tot al de
glorie die je beneden in het kamp toch zo als in direct contact, als bevrijding
beleeft, schijnt er, zo van boven gezien, geen brug te zijn. Triestheid, dorheid,
kaalte. Uit de Blocks komen de gevangenen, zij strompelen zwaar voort op hun
logge, te grote schoenen, zij schijnen te kruipen in troepjes of in grote stoeten
als een niet te stuiten vormloze horde uit een oertijd.'!

1ArU1eBerendsen: Vrouwenkamp Ravensbrück (1946), p. 104.
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