
'KADA VERGEHO RSAM'

gekenmerkt werd. Vermelding verdient wèl dat Eicke's richtlijnen óók
inhielden dat SS' ers alleen in scherp omschreven gevallen persoonlijk mer
geweld tegen gevangenen mochten optreden, 'streng untersagt ist jede Miss-
handlung urul Schiieane'}, 'der SS-Mann hat Stolz und Würde zu zeigen und
durch sein soldatisthes Beispiel den K011'l111Unistenund Bonzen zun, Ausdruck zu
bringen, dass er der Träger des Dritten Reiches ist.'2 Fraaie woorden! Wat was
de werkelijkheid?
De werkelijkheid was dat de meeste SS' ers zich van voorschriften die hun

vrijheid van handelen jegens gevangenen beperkten, niets aantrokken. Hun
gehele scholing was er op gericht geweest, die gevangenen als Untermenschen
te beschouwen, en daar kwamen nog andere factoren bij. Himmler was in
het toenmalige Duitsland waarlijk de enige niet geweest die harde straf als
het meest effectieve opvoedingsmiddel beschouwd had - misschien gaan wij
zelfsniet te ver Walmeerwij schrijven dat er in die tijd geen land in Europa
was waarin de voor normaal gehouden vorming van de jeugd een zo auto-
ritair karakter droeg alsDuitsland. Daarmee wasin overeenstemming dat ook
de opleiding van Duitse dienstplichtigen en van Duitse politierecruten
gekenmerkt werd door een bruutheid in het aankweken van Kadaver-
gehorsam die menigeen niet verdragen kon. Het kwam nogal eens voor dat
dienstplichtigen of politierecruten, die de meedogenloze discipline en het
gesar en getreiter vooral van 11lID onmiddellijke superieuren beu waren,
zelfmoord pleegden." Aile SS'ers hadden een dergelijke opleiding onder-
gaan. Elk hunner die zich vernederd gevoeld had door de boven hem. ge-
stelde heren en meesters, kon in het concentratiekamp zijn opgekropte
wraakzucht afreageren op allen wier heer en meester hij nu was: de gevan-
genen. Dienst in zulk een kamp droeg bovendien vooral voor de bewakers
een uitgesproken eentonig karakter: in weer en wind stonden zij op een

1 Neur. doc. PS-I2I6, p. 13. 2 A.v., p. 14. 3 Een de Nederlandse illegaliteit wel-
gezind lid van de Ordnungspolizei te Amsterdam, J. Henneböhl, kreeg in juli '42
opdracht, een opleiding te volgen op de politieschool te Dresden die in een kazerne
gevestigd was. Met driehonderd man arriveerde hij in genoemde stad. 'Reeds voor-
dat we in de kazerne aangekomen waren, moesten we', schreef hij in zijn herinne-
ringen, 'alle driehonderd op de straat gaan liggen. Als een voorwerp van bespotting
voor de voorbijgangers lagen we daar plat op onze buik ... Hoe dat nu te rijmen
was met de Herrenmenschen, heb ik tevergeefs getracht te achterhalen. De chicanes
van deze opleiding tarten alle beschrijving. Negen van mijn kameraden hebben er
zich van afgemaakt door zelfmoord te plegen. De jonge opleiders, voor het grootste
deel vrijwilligers van de partij, deden wat ze wilden. Wie ook maar met een redelijk
woord tegensprak, werd in de kelder gegooid.' (J. Henneböhl: Ik kon niet anders
(1950 ?), p. 20-21).


