
'FERTIGMACHEN'

indruk die men uit naoorlogse verslagen en gepubliceerde herinneringen of
studies van ex-gevangenen krijgt, is dat zich onder die SS' ers twee minder-
heden bevonden: aan het ene uiteinde van het spectrum de sadisten, aan het
andere diegenen die getuigenis aflegden van medeleven met de gevangenen.
Die laatsten alsmede de leden van de grote groep die zich tussen die twee
uitersten bevond, waren 'normale' (in de zin van niet psychisch-gestoorde)
mensen; de Oostenrijkse arts Ella Lingens-Reiner die meer dan anderhalf
jaar in Bitkenau gevangen zat, schatte het percentage van de psychisch-
gestoorden die zij onder de SS'ers aangetroffen had, op niet hoger dan 5 à ro,
'die anderen uiaren ganz normale Menschen, die durchaus uiussten, was Gut und
Böse ist.'l

Tot die psychisch gestoorden behoorden de echte 'kampbeulen': zij die
met graagte tot sadistische mishandelingen overgingen en daarbij de indruk
maakten, in een roes te geraken, in een staat van opwinding welke een
orgasme kon benaderen of daar zelfs toe kon leiden.

'Je zou', aldus mr. F. Bakels (gearresteerd als lid van de Leeuwengarde,
abgetrennt, en als NN-gevangene in '43 naar Natzweiler gebracht),

'een handboek kunnen schrijven over het slaan ... De arm- en schouderbewe-
gingen van de sadist die toeslaat en blijft toeslaan, zijn huiveringwekkend. Het
slaan komt via de ogen uit het binnenhoofd, haast zichtbaar uit de hersens, en
verloopt via de schouder naar de ann, de meestal zeer gespierde arm, een soort
levende boomstam, verlengd met het dode knuppelhout. De bewegingen zijn
eerst nog persoonlijk, slag na slag te zien als afzonderlijk. Maar wat later wordt
het een machine. De sadist blijkt een dolgedraaide machine geworden die niet
meer kan stoppen. De arm rijst, de schouder rijst, de schouder daalt, de arm suist
neer met de verlengde arm: het eind hout. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag,
vele malen. Het geluid van hout op mens verandert in het smakkende, natte
geluid van hout in mens, in vlees, in spieren, in organen. Het kleine rood wordt
groot rood, overstelpend rood, overal bloed. De machine gaat door, gaat maar
door, gaat maar door, weet van geen ophouden meer. Het gillen is allang ver-
stomd. Het slaan is zelfstandig geworden, een zaak op zichzel£ Een systematische
oefening om zichzelf wille. Het menselijke karakter (een mens vermoordt een
mens, daar) is verloren gegaan. De spierenmachine verbrijzelt vlees, maakt er
gehakt van. Het is een slagerij geworden. Als de spierenmachine geen brandstof
meer heeft, staat ze stil. Ze neemt langzaam weer een menselijke gedaante aan.
Die van de moordenaar. Fertigmachen noemde de Mof dit."

1 Aangehaald in H. Langbein: Menschen in Auschwitz, p. 315. 2 F. B. Bakels:
Nacht-und-Nebel, p. 151.


