
HET CONCENTRATIEKAMP

Hoeveel gevangenen zijn aldus door SS-sadisten van het leven beroofd?
Duizenden? Men kan er slechts naar gissen.'

Vaker wellicht nog kwam het tot sadistische kwellingen die niet tot de
dood van de slachtoffers leidden. Omtrent hun frequentie valt zelfs niet de
vaagste schatting te maken - dergelijke kwellingen hebben zich in alle
kampen in alle perioden, ook in de begintijd, voorgedaan. Enkele voorbeel-
den uit Dachau lijken ons hier voldoende.

Op 4 april' 42, de zaterdag voor Pasen, werd kapelaan J. Rothkrans uit
Simpelveld, daags tevoren Dachau binnengevoerd, opgeroepen zich in een
barak te melden die bij de Appellplatz lag. Daar moest hij wachten. 'Het was
koud', schreef hij later,

'en het regende de hele morgen. Er liepen wei vijftienhonderd mensen heen en
weer, ze moesten strafexerceren. Later vernam ik dat het bijna allen Poolse
priesters waren, ook enkele Nederlanders waren er bij, die vanaf Palmzondag
tot Paasmaandag van zes uur 'smorgens tot zeven uur 'savonds hebben moeten
boeten, omdat bij een van hun collega's wat geId gevonden was dat hij voor een
vriend in bewaring hield. Velen zijn hierbij gestorven. Acht dagenlang hebben
ze in strafmars op de appèlplaats en door de straten van het kamp moeten lopen
op hun houten blokjes met verwonde voeten, in regen en wind, zonder vol-
doende kleding, onder het zingen van SS-liederen. Soms urenlang moeten staan
in de houding, of in tempo sommige waanzinnige karweitjes moeten uitvoeren,
haast geen eten of drinken, op de been van's morgens vier tot 'savonds negen
uur, bespot en gehoond ... Tot slot heeft men hen op Goede Vrijdag in hulpe-
loze houding en hijgend van inspanning, zittend bovenop de kasten het lied:
'0 Haupt voll Blut und Wunden' laten zingen" -

1Precies zulk een sadist als de door Bakels bedoelde is door de geheime agent J. Grün
beschreven die begin januari' 44 gearresteerd werd en zich een jaar later in een ge-
vangenen-werkkamp te Lahde bevond. 'Een week lang', aldus GrÜl1, 'worden we in
conditie gehouden en dagelijks drie uur onafgebroken langs het exercitieveld afge-
stapt als paarden. De man, die hierop toezicht houdt, werpt een probleem op, dat ik
nooit heb kunnen oplossen. Zijn bijnaam is Halleluja en die is hem gegeven voor
zijn speciale gewoonte om steeds 'Halleluja!' te schreeuwen als hij iemand slaat. Hij
is de koelbloedigste bruut, die ik ooit gezien heb. Zonder zich op te winden zoals
de anderen laat hij kalm, maar bijna wetenschappelijk-zuiver, zijn knuppel op een
man neerkomen, tot het leven uit het lichaam geweken is. Dan blijft hij een paar
minuten staan en kijkt rustig, met de hand aan de kin, als een professor die diep
nadenkt, zijn slachtoffer op de grond aan, komt weer in beweging en deelt de
afschuwelijkste slag uit, steeds op de pijnlijkste plaats. 'Halleluja!' zegt hij dan.'
('Brutus' (ps. van J. Grün): Ik was geheim agent, p. 135). • J. Rothkrans: Dachau,
hel en hemel, p. 43-44.
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