
STRAFFEN

vorige hoofdstuk: de armen van de gevangene werden op de rug met een
touw of een ketting samengebonden en hij werd vervolgens aan dat touw
of die ketting aan een paalopgehangen, in Dachau zodanig dat hij met zijn
tenen net de grond kon raken, elders terwijl zelfs dat niet mogelijk was.
Die straf duurde in de kampen steeds minstens een uur, maar soms veel
langer, tot vier uur toe.
Van de straffen die wij opsomden, zijn, voorzover bekend, 'terecht-

wijzing' en 'waarschuwing' niet of nauwelijks toegepast. De straffen 'ver-
mindering van rantsoenen' en 'verbod van correspondentie' (gevangenen,
behalve de Joden en Russen, mochten officieel twee keer per maand een
nietszeggend bericht naar huis schrijven en twee keer per maand bericht van
huis ontvangen) werden vrij vaak opgelegd en dan niet alleen aan individuele
gevangenen maar ook aan bepaalde groepen of zelfs aan een gehele kamp-
bevolking; was er bijvoorbeeld een tekort in de kas van de Verwaltung, dan
werd dat het gemakkelijkst aangezuiverd door van de gelden die de Ver-
waltung kreeg om levensmiddelen voor het kamp in te slaan, een deel achter
te houden, ergo: 'vermindering van rantsoenen'.
Het 'streng arrest' werd in deregel ten uitvoer gebrachtin de z.g. bunker of

strafbunker: de gevangenis die in elk concentratiekamp aanwezig was.
Men kwam daar dan àf in een gewone cel terecht àf in een hok waarin men
niet kon staan of liggen en dus kromgebogen zat: dezelfde hokken die in de
'SD'-gebouwen in bezet Nederland aanwezig waren. Een verblijf in de
bunker, hoe kort ook, stond in menig kamp aan een doodvonnis gelijk: de
SS'ers en gevangenen die er de scepter zwaaiden, waren in de regel zorg-
vuldig uitgezochte sadisten. In Ravensbrück kon men de bunker overleven.
De Haagse vroedvrouw Neeltje Epker (men herinnere zich haar toespraak
in het 'Oranjehotel' op Koninginnedag '41) werd in dat kamp, waar zij de
vierde Nederlandse gevangene was, driemaal in de bunker opgesloten omdat
zij geweigerd had (zij meende dat zij dat aan haar Nederlanderschap ver-
plicht was), zich door een Aufseherin te laten mishandelen. De eerste maal
kwam zij zes weken in de bunker terecht, 'dat wil zeggen', zo vertelde zij
in de zomer van '45 in Stockholm,

'in een pikdonkere keldercel, geen straaltje licht, in ontzettende koude, (die
cellen werden nog kunstmatig gekoeld ook), practisch zonder eten, de eerste
vijf dagen helemaal niets, verder I snee droge kuch in 24 uur met een half
bekertje bitter bruin water en 0111 de vier dagen een klein beetje warm eten. Die
snee brood werd nog dikwijls, bij mij elf maal, overgeslagen. Dit gebeurde als
de Aufseherin voor haar familie of vriendjes brood wilde sparen. Dan kreeg ik
dus telkens in 48 uur niets. Alle kleren waren mij onder razen en schreeuwen van
het lichaam getrokken, gingen de cel uit, en ik kreeg alleen een dun hemd
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