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en een nachtjapon zonder mouwen aan, ook geen kousen en schoenen aan. De
koude was nog veel erger dan de honger: ik had de muren wel naar mij toe
willen halen van de koude. Mijn voeten waren ijsklompen, tweemaal zo dik als
normaal, echte wintervoeten, terwijl het toch zomer was en ik ze 's winters nooit
gehad heb. Ik. zat de ganse dag en nacht in elkaar gedoken van koude op mijn
aan de grond vastgespijkerd krukje. Op de grond kon men niet liggen, was het
nog veel kouder, dus moest ik 's nachts ook zo zitten blijven. Die kruk stond
voor een klein plankje aan de muur, dat een tafeltje moest voorstellen. Als ik dan
's nachts daar zat, probeerde ik te slapen door mijn gezicht op dat plankje te
leggen. Eerst op de ene zijde. Na tien minuten of een kwartier was mijn nek
door de koude in die houding verstijfd en moest ik heellangzaam mijn hoofd
weer opheffen en als het omhoog was, voorzichtig (het was daarbij of mijn nek
zou breken) mijn hoofd draaien om dan weer tien minuten of een kwartier de
andere wang op het plankje te leggen.
En zo moest ik op mijn vastgespijkerde krukje blijven wachten tot het van

23 juli 3 september geworden was.
Iedere morgen ging de Aufseherin de cellen langs met een grote bloedhond en

ranselde de arrestanten af Verzet was hier gelijk met zelfmoord, want die honden
waren zó op de gevangenen afgericht, dat zij bij één woord van zo'n Aufseherin
de gevangenen letterlijk verscheurden, wat meermalen gebeurd is. Mij liet zij
meestal met rust, zij heeft mij 'slechts' tweemaal bewusteloos geslagen.
Drie weken bunker was in die tijd al heel lang. Van zesweken bunker had ik

vóórdien nog nooit gehoord. Het stond dan ook practisch gelijk met een dood-
vonnis. Toen ik dus na drie weken nog niet uit de bunker was, was ik in de
Hollandse kolonie al als gestorven afgeschreven. Het is dan ook werkelijk voor
mij een wonder van God, die mij bekrachtigd heeft, zodat ik dat allesheb kunnen
doorstaan. Zijn aanwezigheid voelde ik als realiteit en sterkte mij in de grootste
ellende. Hem alleen komt de dank toe, dat ik, hoewel natuurlijk zeer verzwakt
en vermagerd, toch nog levend er uit gekomen ben."

Van de straffen die wij opsomden, is het toedienen van stokslagen wellicht
het meest frequent toegepast. De Inspektion der Koneentrationslager had daar
gedetailleerde voorschriften voor opgesteld: op een apart formulier dat aan
Himmler persoonlijk of aan de Inspektion diende te worden voorgelegd,
moest aangegeven worden waarom een gevangene die straf moest ondergaan,
hoeveel slagen hem toegebracht zouden worden en of zijn physieke toestand
die bestraffmg toeliet (een SS-arts moest hem daartoe onderzoeken); het
was verboden, hem meer dan het voorgestelde en goedgekeurde aantal
slagen te geven. Op hetzelfde formulier moest later aangetekend worden dat

1N. Epker: Lezing te Stockholm (1945), p. 3-4 (GC).
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