HET CONCENTRATIEKAMP

‘Niemand dergenen die ik heb zien ombrengen, vertoonde waarmccembare
tekenen van vrees. Zjj allen gingen uiterlijk volkomen kalm en beheerst de dood
tegemoet. Slechts eenmaal sprak een jongeman, staande op het fatale bankje,
luid en duidelijk, enkele woorden: ‘Chaweiriem, ich wiinsche Eich alle gut aheim!”

Eind september '44 bleken in Auschwitz de voorbereidingen voor zulk
een executie niet te deugen (dat is ook elders wel eens het geval geweest):

‘Vierduizend mensen kunnen een kreet van ontzetting niet onderdrukken,
als het touw breekt en de kameraad op de grond neerploft, met doffe smak.
Roetloos staan we, met stomheid geslagen en wachten op de uitspraak van de
Unterscharfiihrer, die twee SS-mannen vragen, wat er nu moet worden gedaan.
Een jammerklacht stijgt op uit vierduizend droge kelen, als de strop voor de
tweede maal weigert’ -

pas de derde maal weigerde hij nict.

Naast al deze door Eicke voorgeschreven straffen werden ook andere
toegepast waarvan hij althans in ’33 geen melding gemaakt had. Vaak ge-
beurde het dat gevangenen naast de toegangspoort één of meerdere etmalen
in weer en wind roerloos in de houding moesten staan; vroor het, dan goot
men daarbij wel eens water over hen heen. De voor de SS simpelste vorm
van bestraffing was evenwel dat een gevangene toegevoegd werd aan het
Strafkommando dat in elk concentratickamp aanwezig was: dat was een
Kommando (ook wel als ‘Strafkompanie’ aangeduid) dat niet alleen uitzonder-
lijk zwaar werk moest verrichten maar waar bovendien van de SS-Kommar-
dofiihrer verwacht werd dat hij elke dag een aantal gevangenen afmaakte of
door een gezagsdrager onder hen, een z.g. Kapo, liet afmaken. In Sachsen-
hausen telde het Strafkommando in de zomer van 42 zeventig tot tachtig
gevangenen en van hen werden dagelijks zeven tot tien doodgeslagen en
stierven er aan uitputting vier of vijf (gevangenen van het Strafkommando
mochten niet in het kamp-‘zickenhuis’ behandeld of opgenomen worden).
In ’43, toen getracht werd, het aantal doden in de concentratickampen te
beperken (in Dachau werd toen het Baumhingen afgeschaft), werd het
Strafkommando in Sachsenhausen omgezet in het z.g. Schuhliuferkommando:
een groep van cen kleine honderd gevangenen met wier inschake-
ling een bureau van het Reichswirtschafisministerium wilde nagaan of de uit
kunststof vervaardigde zolen van militaire schoenen voldoende houdbaar

1 ‘Vrienden, ik wens jullie allen een goede thuiskomst!” 2 Leo Vos: Het fluitje,
p. 239.
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