
HET CONCENTRATIEKAMP

lange scherpe naald te voorschijn, die zich in het zitvlak diep indrong. Vandaar
dat men verschrikt overeind sprong. En daarom was het de hoogstbeschaafde SS
nu te doen. Ze vonden dit zo geweldig grappig, deze leden van het Herre/wolk,
dat zij schaterlachten van de pret. En plezier dat de heren hadden!
Weer gingen we een gebouw binnen, waar we ons ten tweeden male moesten

ontkleden. Het was april en nog erg koud. Een snerpende oostenwind gierde over
de wijde appèlplaats. De plassen buiten het gebouw waren bevroren. Het vroor
dus nog. Nu was het echter in het gebouw, waar we gefotografeerd waren,
snikheet, zodat we door en door bezweet waren. En toen kwam het verschrikke-
lijke. We moesten ons niet slechts ontkleden, maar men liet ons een uur of ander-
half ontkleed staan in een localiteit waarvan men opzettelijk al de deuren en
ramen tegenover elkaar had opengezet, zodat het gruwelijk tochtte. We stonden
te rillen van de kou en men liet ons eenvoudig staan. Een drietal mannen haalde
zich daarmee een longontsteking op de hals, waaraan ze korte tijd daarna reeds
overleden .

. . . Nadat we lang genoeg naakt in de kou hadden gestaan en ons gebaad
hadden, kregen we onze gestreepte kampkleding en ons gevangenen-nummer.
We hadden opgehouden te bestaan. Ik zag toen mezelf terug als een verlopen
bedelaar. Het ondergoed, dat zeer dun was, was kapot. Knopen zaten er niet aan.
Ook mijn bovenkleding was een treurig stelletje kleding. Het was me trouwens
ook veel te groot en te wijd.

Vervolgens werden we gebracht naar het Block ... voor de nieuw-ingekome-
nen waar we een maand zouden blijven .

. . . Een paar dagen na onze aankomst hield de kampcommandant, een man,
die over lijken ging, voor ons nieuwelingen een begroetingsrede, zo van het
Naziformaat, dat we allen kennen. De inhoud was ongeveer als volgt. Door
onze eigen schuld waren we de uit de samenleving uitgestotenen, die elk recht
op enige barmhartigheid in de nationaal-socialistische volksgemeenschap hadden
verspeeld. We waren des doods schuldig. Nochtans had Adolf Hitler ons de
barmhartigheid bewezen ons in een concentratiekamp op te nemen, waardoor
de dood niet onmiddellijk aan ons voltrokken zou worden. We mochten nog
leven. Maar we moesten ons niet verbeelden, dat we in dat leven hier nog enige
barmhartigheid konden verwachten. Zolang we nog niet dood waren, zouden
we 'restlos' geëxploiteerd worden ten bate van het Derde Rijk, net zolang totdat
we uitgeëxploiteerd zouden zijn. Daarna gingen we allen door de schoorsteen,
n.l. van het crematorium. Want 't eind was toch: de dood, de dood van Dachau.
Er was geen hoop meer voor iemand onzer. Alleen het een of ander vergrijp
kon die dood nog verhaasten. En toen kregen we een lijst van vergrijpen, waarop
de doodstraf door het vuurpeloton stond, te horen. En dat waren er zoveel, dat
wij niet begrijpen konden waaraan we ons dan nog zouden kunnen schuldig
maken, zonder dat er aan ons leven een eind zou gemaakt worden door een
salvo geweerschoten.'l

1H. Knoop: Een theater in Dachau, p. 78, 83-86.
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