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gedrukt, zonder zitplaats, op zijn best hang je met zijn tweeën op één kruk. Je
weet niet, waar je je bergen moet, je moogt dan hier niet zijn dan daar niet,
je wordt overal verjaagd, omdat ze willen schoonmaken, omdat ze ruimte

, moeten hebben om ergens met een administratie te zitten of op een tafel het
brood voor het Block neer te leggen. De tijd kruipt om, je weet niet, wat te
beginnen .
. . . Je wordt voor het eerst van je leven plotseling met een natte dweil de

waskamer uit geslagen,je ziet het voor het eerst gebeuren, dat de gevangene, die
de toiletten schoonmaakt, een deur, die naar haar zin te lang dicht blijft, open
ramt, en degene, die zich daar bevindt naar buiten trekt, krijsend. Je hebt nog in
het geheel geen vastigheid, je hebt nog geen vriendinnen, je weet heg noch steg,
je hebt nog geen vaste manier van leven verworven. Je wordt alleen gekeurd
voor werk, je staat tussenvreemde mensen van allerlei slag - zwijgende Slavische
boerinnen, ijverige, graag willende Duitsers - een gehele menigte, waar je van
weet, dat ze geen van allen ooit iets naders voor je zullen gaan betekenen."

Soms werden aan de gevangenen, terwijl zij nog in quarantaine waren (zij
werden dan in sommige kampen ook tegen allerlei ziekten ingeënt), al werk-
zaamheden opgedragen en in elk geval werden hun (men denke aan Knoops
beschrijving) de kampregels bijgebracht; ook werd hun geleerd hoe zij zich
bij de appèls te gedragen hadden. In Sachsenhausen duurde in '42 de quaran-
taine-periode circa twee weken - daar werd in die tijd door de betrokken
gevangenen elke dag twaalf uur lang gemarcheerd, waarbij zij zich herhaal-
delijk op de grond moesten werpen om daar rond te wentelen, over de stenen,
door de modder.
Terwijl men in quarantaine was, werd bepaald, in welke barak men op-

genomen zou worden en bij welke werkploeg (Kommando) men zou worden
ingedeeld - was de quarantaine-periode afgelopen (en had men haar over-
leefd!), dan begon het' eigenlijke' concentratiekamp-bestaan.

Eén dag

Over het bestaan der gevangenen hebben wij veel te schrijven: over hun
werk, over de koude en de honger die zij leden, over de ziekten die hen
teisterden, over hun contact met de buitenwereld, over de bevoorrechte
minderheid der Kapo's die hen veelal evenzeer tyranniseerde als de SS, over
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