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we werken aan de Bettenbau, en niemand zou soep krijgen, wanneer alles
niet 'tadellos', onberispelijk, in orde was. Na drie kwartier zwoegen en
zenuwachtig jagen, mochten we aantreden om soep te halen. Nauwelijks
hadden we staande enkele lepels binnengeslokt, of meneer de Block-oudste
verscheen met zijn stierenkop, diep verontwaardigd over die 'verwaarlozers',
van wie hij gehoord had, dat ze een zwijnenstal van hun slaapkamer hadden
gemaakt. Nog zie ik hem met een bezemsteel in zijn hand zijn toorn-
delirium uitgieten in grotendeels onverstaanbare scheldwoorden over die
weerloze schapen in het hok, wat eindigde in het opjagen van alle gevangenen
in een hoek van het dagvertrek, waarna hij als een bezetene sloeg op de
hoofden van de rampzaligen, 'Vreten kunnen jullie, maar fatsoenlijk werken,
ho maar. D'r uit! Hop, hop, hop.' En daar werden we weer uit het woon-
vertrek geslagen. De nog grotendeels gevulde pannetjes moesten we één,
twee, drie, ledigen in de wc's, snel schoenmaken, poetsen, in de kasten
brengen, terwijl er reeds gebruld werd 'aantreden'. Daar marcheerden we
weer naar de appèlplaats.

Ons wachtte nu weer een zware arbeid in de brandende zon van half één
tot zeven uur. Hoe kwamen we die zes-en-een-half uur achtereen door?
Biddend om kracht sleepten we ons ellendige lichaam verder. En daar stonden
we weer op de wagons met grote kolenschoppen de zakken van 50 à 60 kg
zwaarte vol te scheppen. Dan de zakken op de vrachtwagens laden, dan met
tien à twaalf man per wagen ze een klein uur voorttrekken om ze weer te
lossen in de grote kolenloodsen of te bezorgen in de huizen van de heren S5-
officieren, die woonden op de 'Eickeplatz' en de "Strasse der SS'. Een keer
moest ik de 'Mevrouw' des huizes vragen, of we de zakken met kolen door
het huis of door een kelderraampje in de kelder moesten brengen. 'Mevrouw'
was reeds in de kelder. Ik keek door het raampje om haar dit te vragen. Nog
zie ik de doodsschrik op het gezicht van deze vrouw, toen ze mij als het
gezicht van de wandelende dood door het raampje zag. Met een gil holde ze
de kelder uit. Ja, zo zag ik er uit. Nog maar tachtig pond woog ik, een
wandelend geraamte, en mijn gezicht was door het zwarte kolenstof nog
meer naar een doodskop getekend. Ik weet nog, dat ik tegen me zelf zei: 'Nu
oppassen, het niet erg vinden, dat je zo dicht bij de dood bent, want later
kun je na al die narigheid met dankbaarheid nog eens lachen om dit voor-
val.' Wie de moed het zinken in zulk een stadium, was binnen een dag dood.

Als slaven trokken we de onmogelijk zware Wehrrnacht-wagen, hoog
opgetast met kolen. Van voren trokken vier man, aan elke zijde met touwen
vier man. Telkens trok de Kapo of een Ss-kerel aan onze touwen, of die wel
strak genoeg gespannen waren, een paar trappen of stompen beduidden
'harder trekken'.
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