
HET CONCENTRATIEKAMP

het schoonmaken der schoenen, dat al had men de voeten goed gewassen,
men tóch met slikvoeten bij de controle kwam, omdat men door de modder
heen moest lopen met blote voeten. Dat bezorgde ieder weer een paar
flinke stompen in het gezicht.

Toen ik de eerste avond mijn voeten oprichtte om ... te tonen of ze rein
waren, rolde tot overmaat van ramp een stuk brood, dat ik in mijn onder-
broek verborgen had, voor de voeten van de Stube-oudste op de grond. Als
een bezetene schopte hij me weg, hetgeen me niet kon verhinderen het brood
op te rapen en weg te hollennaar mijn matras twee-hoog. Dank zij het feit,
dat hij weer nieuwe slachtoffers zag, die 'behandeld' moesten worden, werd
ik verder met rust gelaten, en at ik geruisloos mijn aardappelen, brood en
boter. Zie zo, daar waren we weer doorheen gekomen. Het was nu een
poosje stil, men hoorde alleen het gesnurk van hen, die direct als een blok in
slaap gevallen waren, en het gestommel van de Stube-oudste in het woon-
vertrek. Hij was met het regaal, het schoenenrek bezig. Ieder moest zijn
klompschoenen op een vaste, genummerde plaats zetten, zodat de Stube-
oudste bij de controle of alle schoenen wel schoon en ingevet waren, precies
wist, wie de misdadiger was, die zich daaraan niet 'tadellos' gehouden had.

Na een half uur of wat langer was meneer klaar met z'n controle. De
wellusteling had weer wat om te keer te gaan en te mishandelen. Alsof de
heilige gerechtigheid zelve zomaar was weggelopen om een vadermoorde-
naar te straffen, zó kwam de Stube-oudste het slaapvertrek binnen vliegen
om de pas slapende of half slapende menigte weer wakker te razen vanwege
de 'vuile en smerige zwijnenstal' van deze verwaarloosde bende. De nummers
van de schuldigen werden afgeroepen en dezen moesten weer het bed uit
om een behoorlijk pak slaag te krijgen, of op z'n gunstigst werd dit voor de
volgende morgen vroeg bij het opstaan in uitzicht gesteld. Daarbij volgde
ook nog de mededeling dat deze schandelijke vergrijpen, die nu eens eindelijk
uit moesten zijn, gemeld zouden worden bij de ss. Ook de ss moest deze
rampzaligen nog er bovenop straffen, door stokslagen, inhouden van
voedsel gedurende weken of maanden, ofhet indelen in een strafcommando,
waar de laatste levenskrachten gesloopt zouden worden. Zo maakte men
plaats op Block 28 en 30, zo ruimde men op, zo konden honderdtallen geeste-
lijken hun 'hemelvaart vieren door de schoorsteen heen' .

. . . En nu werd het dan werkelijk stil: het was half elf, elf uur ongeveer.
Met angst en smart dacht men aan enkele uren later, over een goede vier
uren begint de hel weer met het 'Aufstehen!', en we krijgen weer zo'n einde-
loze moorddag.
En zo stapelden zich de ellende-dagen op, zeven dagen in de week en

minstens dertig in de maand.'
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