
DS. OVERDUINS BESCHRIJVING

*

Ds. Overduin heeft, vermeldt hij, zijn beschrijving 'grotendeels ontleend
aan zijn eerste dag in Block 28, 'toen we voelden: we zijn in een gekkenhuis
terechtgekomen en wel op de gevaarlijke afdeling waar de krankzinnigen
niet alleen de leiding maar ook de soevereine 'almacht' hebben.' Zwaar kreeg
hij onder die 'krankzinnigen' te lijden: binnen twee maanden was zijn ge-
wicht tot 40 kg gedaald, 'mijn benen waren vol water, ook m'n handen, over-
al flegmonen (wonden van het hongeroedeem), daarbij was mijn rug door-
ploegd en bebloed, omdat er slechts vel over mijn beenderen en ribben was
en de zware, harde zakken met briketten en kolen de rug kapot schuurden, nu
en dan bloedden mijn nieren, bijna elke dag spuwde ik bloed, mijn geheugen
verdween vanwege de ondervoeding ... Eind oktober, begin november was
het dieptepunt.' In het kolen-Kommando had toen namelijk 'een ongelofelijke
duivel' zijn intrede gedaan: een 'onder-Kapo, ondervoorman, die mij als
enige geestelijke wilde wegwerken in de dood ... Dit was inderdaad een hel.
Toch bleef de hemel niet uit! ... Ik weet nog goed dat ik ... , in de kolen
neergetrapt als een hoopje vuil, nochtans altijd in mijn hart zong:

'Als ik omringd door tegenspoed
Bezwijken moet, schenkt Gij mij leven!
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouwals sterk,
Hij zal Zijn werk voor mij volenden.
Verlaat niet wat Uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden."

De overplaatsing naar een ander Kommando en vervolgens de overgang
van de 'eerste' naar de 'tweede fase' redden Overduin het leven: hij kreeg
van begin' 43 af een stroom van pakketten.ê

1 A.v., p. 175-76. 2 Ds. Overduin vermeldt dat, toen hij in juni '42 Dachau
binnengevoerd werd, door het Reichssicherheitshauptamt al bepaald was dat hij
onmiddellijk vrijgelaten moest worden - op grond van gefingeerde 'misdragingen'
werdhij er tot begin oktober '43 vastgehouden. (A. v., p. 259-60).
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