
HET CONCENTRATIEKAMP

*

Nu dr. fume Berendsens beschrijving van Ravensbrück waar zij eind '42
binnengevoerd werd; zij situeert haar relaas- in de zomer van '43 maar geeft
af en toe algemenere ervaringen weer, hetgeen ons geenszins bezwaarlijk
lijkt.

*

'De sirene gaat 's zomers om vijf uur, 's winters om half vier, dat hangt
samen met de werktijden in de bedrijven, niemand weet hoe. 's Winters
is dat bepaald veel te vroeg, het gaat tegen je kosmische instincten in, je
voelt je doodongelukkig als je zo midden in de nacht je dag moet beginnen.
Als je daarvoor aan de beurt bent, heb je dan al koffie voor je Block uit de
keuken gehaald: loodzware ketels, die je telkens een eindje voortsleept -met
je tanden op elkaar - en dan amechtig weer neerzet. Sommigen zijn heel
sportief bij zulke karweien en gaan zonder een kik te geven - anderen pro-
beren altijd zich eruit te draaien.

Maar ook zonder koffiehalen is het beginnen van een dag erg genoeg. Je
hebt ongeveer veertig minuten om je aan te kleden, je bed op te maken en te
ontbijten, als je brood hebt. Je bed op te maken, jawel. Vooral in de oude
strenge tijd was dat niet zo eenvoudig. De strozak, toen gewoonlijk nog niet
volongedierte, zoals later, moest je opschudden tot een blok met loodrechte
hoeken en platte vlakken .

. . . Nu we de laatste tijd geen lakens meer hebben gaat het een beetje
minder precies met die bedden. De dekens behoeven nu niet meer in de
overtrekken, omdat die nu, inplaats van de lakens, om de matras gespannen
moeten worden en juist met die dekens kun je veel flatteren, in schijn scherpe
kanten aan je matras maken en rechte bovenvlakken. Maar het blijft de grote
ellende, dat je geen tijd of ruimte hebt. De bewoners van drie étages staan
boven of naast elkaar in zo'n gangetje, rug aan rug met de overburen balan-
cerend op de kanten, scheldend, elkaar verwensend, steeds gehinderd door
mensen, die erdoor moeten - want dan moet je met je benen naar één kant,
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