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appel! antreten, schneller, schnell', en je kunt het hebben, dat er al een op-
passeres met een hond is, die je eruit jaagt. Je hebt werkelijk reden tot dank-
baarheid als je met alles klaar gekomen bent en je alles bij je hebt, wat je mee
moet nemen, omdat het anders van je gegapt wordt - je lepel, b.v., die ve-
len als een soort broche in een knoopsgat van de jurk gestoken dragen.
En dan sta je je eerste appèl van de dag. Je wordt geteld. Gemiddeld duurt

het twee uur - of eigenlijk een gemiddelde is dat niet, het is juist een van de
onaangename dingen, dat er geen peil op te trekken valt. Heel kort duurt het
nooit, het kan korter dan twee uur zijn, vooral nu, in de zomer, maar het
kan ook veellanger doorgaan. Je kunt ook vier of vijf uur staan. Je kunt, bij
het avondappèl, de gehele nacht door moeten staan, als de zaak niet klopt
of als je gestraft moet worden. Je bent dan als een dier, alleen nog in staat je
moeheid en ellende te begrijpen. Hoe erg het is, hangt van de kou en de
regen af en van je physieke toestand. Het klimaat is niet mild. Het valt, ook
als je niet ziek bent, niet mee om zolang in die scherpe winden te staan, of in
de strenge vorsten, die tot min 34° dalen - je schoenen vriezen regelmatig
vast - of in de regen, in kleren, die nog nat zijn van de vorige dag. Je voelt je
armzalig en verdrietig, soms groeit de wanhoop in je en wordt hij je bijkans
de baas. Soms sta je heen en weer te schudden van de koude, ben je verstijfd,
niet meer tot praten ofbewegen in staat. Wat zijn de gewone kleine regens,
die je doorweken, al vervelend. We trachten ons ongezien wat te beschermen.
Die niet thuis komt voor het eten en een pan bij zich heeft, zet hem op en de
Blockälteste commandeert onverdroten en zonder lachen 'Schussel herunter',
koud ishet, juist omstreeks zonsopgang, ook in de zomer, als je geen jasje hebt.
Er is altijd de ongelukkige omstandigheid, dat de mensen, die's nachts

ziek geworden zijn, eerst appèl moeten staan, voor ze naar het Revier kunnen.
Als je koorts hebt, of griep, voel je je doodongelukkig. Als je felle pijn hebt,
van een darmkoliek of galstenen, ben je radeloos en schijnt het onoverleef-
baar. Er worden van tijd tot tijd mensen krankzinnig op zo'n appèl. Die be-
ginnen dan te gillen in de stilte. Ze worden weggebracht naar het Revier.
Vroeger zag je hen dan niet meer terug, tegenwoordig hebben ze een kans.

Ouden en zieken zakken vaak in elkaar. Die worden op het gras gelegd,
als het geluk met hen is niet in de sneeuw of in de plassen. Daar krijgen ze
dan dikwijls nog een paar trappen van een oppasseres, om te zien, of ze niet
simuleren. Als ze weer bijkomen moeten ze verder staan, tenzij, tènzij de
Blockälteste een zacht hart heeft en handig weet door te drijven, dat zij, bij
grote uitzondering, naar binnen mogen gaan. Soms mag je ook een krukje
hebben en zitten. In de laatste tijd is dat alles wat gemakkelijker geworden:
Maar er blijven de kleine vlagen van wanhoop, die telkens doorbreken.
'Zou het dan nog niet ten einde zijn?'


