
ANNE BERENDSENS BESCHRIJVING

... Maar zo'n appèl heeft ook altijd zijn einde en dan komt het tweede,
soortgelijke wachten: het werk-appèl, waarbij je, volgens je werk in colonnes
geschaard, moet defileren. Het duurt ook wel een uur, voordat dat alles
afgewerkt is, van het dringen door de stinkende menigte op de Lagerstrasse
af tot allen binnen zijn. Voor het tel-appèl kun je niet onderduiken, omdat
het aantal niet zou kloppen. Voor het werk-appèl zou je het, wat het aantal
betreft, kunnen doen, als je opzichteres je terwille is, maar dat is voorzien
en de toegang tot alle Blocks wordt streng bewaakt en op de straten mag je
niet zijn. Het is naar, maar je moet er heen. Op dat werk-appèl, dat laatste
stille staan, versteen je pas geheel van de koude. Bijna altijd is het koud, ook
in de zomer.

,s Winters beginnen sommige bedrijven later te werken dan het appèl
afgelopen is, maar de gevangenen, die daar arbeidsters zijn, mogen zich niet
een uur in het Block gaan warmen. Ze moeten buiten blijven wachten. Je
begint je dag gewoonlijk al volkomen geslagen en gebroken. Door en door
verkleumd, moedeloos, nauwelijks tot enige beweging in staat, sleept de
troep zich ten slotte langs de lessenaar, door de kille motregen of de gure
wind. De colonnes, die het minste presteren, komen het laatst aan de beurt
om te defileren en aan het werk te gaan - en dat zijn, aangezien je krachten
wel uitgebuit worden, juist de zwaksten: de zieken, die naar het Revier
moeten, de oude vrouwen, die in hun eigen Blocks zitten te breien en, natuur-
lijk de nachtploeg, die toch niet gaat werken. En dan staan de 'beschikbaren'
tot het laatste.

Beschikbaar te zijn is iets verschrikkelijks. Voor alle werken en werkjes
word je opgecommandeerd ... Als je daar bij de troep staat, midden op de
Lagerstrasse, op de slavenmarkt, en ze komen er aan om werkkrachten uit te
zoeken, dan probeer je maar er idioot of zwak uit te zien, dat is het beste wat
je nog doen kunt. Nelia's imitatie van een Oekraïner was beroemd.'

Maar in het Block, waar je terugkeert als je niet genomen bent, heb je ook
niet veelleven. Je moet de ketels van de koffie halen en het is alles zo zwaar.
Je denkt, nog twintig stappen en dan neerzetten, nog twaalf, je denkt, ik
haal het niet, je bent ziek van hartkloppingen en onpasselijkheid, maar je
overleeft het wel weer en je zit tot het volgende karwei: wasgoed halen,
brood halen, brandstof - vrijwel altijd moet je iets halen of brengen en
voorallang, vaak uren lang buiten staan wachten voor je geholpen wordt.
Je bent te moe, te ondervoed, je loopt moeilijk op de zware schoenen, alles
wat thuis niets zou zijn, valt hier zwaar. En het is bijna altijd slecht weer of

1 'Nelia' was Neeltje Epker.
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