HET CONCENTRATIEKAMP

koud. Dat is dan in de Blocks waar de beschikbaren het zo erg niet hebben.
Er zijn ook Blockdltesten, die hen de gehele dag in de waskamer laten staan
om in de eetzaal ruimer plaats te hebben voor de breisters. In de laatste tijd
staan ze soms gehele dagen buiten voor het Block.

‘Waar je dan ook mee bezig bent, beschikbare of werkster in bedrijf, de
morgen van de elfurige werkdag is begonnen en gaat door tot ongeveer
twaalf uur. Dan is er een half uur pauze: tot half een of iets later voor het
tweede werk-appel. Dan begin je je — lange — middag. In de bedrijven heb je
SS-soldaten en vooral Binder, de chef van de kleermakerijen, die dronken
rondwandelen, slaan, de vrouwen bij de haren op en neer trekken, tegen de
grond gooien en dan schoppen. In het werk buiten heb je de oppasseressen,
die ook al niet al te mals zijn. Bij de eerste trap, die je krijgt, word je ge-
woonlijk zo razend, dat je denkt erin te stikken. Ik kreceg de mijne op het
cinde van zo 'n middag bij de aardappcloogst, toen ik wel in cen tot trappen
uitgenodigde houding over cen voor gcbogcn lag. Je vergeet de sensatic
niet. Later lach je er om.

Na de middag van je werk begon vrijwel dadelijk het avondappel. Begon:
sedert februari 1944 is het afgeschaft. Het was iets vreselijks, als je moe was
van het spitten, schepen lossen, kolen kruien, wagons laden of heen en weer
lopen sjouwen op de bedrijven. Je moest zonder eerst te rusten, weer enige
uren staan, twee uur gemiddeld, maar iedere keer kon het langer zijn. Je kon
gemakkelijk tot half tien staan en het kon ook nog later worden. En staan
in het donker is vermoeiender dan bij daglicht. Het was bijna altijd koud en
jc was altijd heel moe. In het begin ging het wel, maar dan werden allen
ongevecr tegelijkertijd verdrietig en wanhopig. Je had maar één wens: in
het Block te mogen, weg uit het donker en de nattigheid. IJskoud werd je
vaak en je werd ’s nachts soms niet meer warm. Je stond maar, rampzalig
en verlaten, vermoeid, vermoeid, in een onbegrensdheid van wanhoop - een
onbegrensdheid, zowel omdat het onbegrensd, zonder vast einde, voort-
duurde als om de wetenschap, dat de toestand van uur tot uur verergeren
kon. Als er executies waren, werden die gewoonlijk onder het avondappél
voltrokken. Je hoorde dan de schoten vallen in de stilte. Je wist het meestal
wel van tevoren of ze er zouden zijn, dan was de blauwe gevangenis-auto
voor de bunker gereden. We hebben een installatie van loudspeakers in het
kamp, waar luidruchtige muzick van marsen en ouvertures van operettes
van de Komniandantur uit mee uitgezonden wordt. Een zomer, die van 1942,
toen er bijzonder veel executies van Polen plaats vonden en het gehele kamp
vol angst en verdriet was, toeterde dat zo de gchele dag over ons heen. De
lugubere sfeer werd toen bepaald monsterachtig en bracht ons op de grens
van een ncrveuze ineenstorting.
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