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nuttige zaken worden hier niet gemaakt; het ergste in dit opzicht zijn uni-
formen. Maar als je dan al, weerspannig, werkt, dan is het nog ellendig ge-
noeg. Er zijn er, die graag in de nachtploeg zitten, er zijn er, die dat ten
enenmale niet kunnen verdragen, maar die toch moeten. Ze slepen zich
voort van week tot week, slaperig, koortsig, geplaagd door hun wonden,
overdag woelend in hun bed zonder te kunnen rusten. En in de nacht vallen
ze in slaap in de hete, verduisterde en dus niet geluchte bedrijven en dan
worden ze geslagen of op andere wijze gestraft. Zoals ze dat ook worden,
als zij het pensum niet halen. Op zichzelf is het voor velen al een marteling,
een zo lange werktijd - de laatste tijd elf uur per etmaal - op een houten
bankje te zitten. Ze krijgen pijn in de rug en in hun nekspieren. Dikwijls
kunnen ze al moeilijk zitten door de plaats van hun wonden. Opgezette,
pijnlijke benen hebben vrijwel allen. Dat ligt voor een groot deel aan het
voedsel, zegt men.
Er zijn betere en slechtere bedrijven ... Tot de slechte bedrijven behoren

de bontwerkerijen, waar je onder de luizen raakt, waar alles stinkt en vuil
is. Jehebt de weverij en de machinale breierij, waar je staande zwaar werken-
de toestellen moet bedienen. Je hebt de barak bij Siemens, waar de verzen-
ding plaats heeft en waar je de gehele dag kisten van honderd tot honderd-
vijftig kg met zijn tweeën moet hanteren. Het sjouwen met rollen stof heb
je in alle bedrijven. Wie weinig spierkracht hebben, zijn er hier altijd onge-
lukkig aan toe, zelfs in de zo begeerde baantjes als die in de keuken. Schep
maar eens eenmiddag ketels vol met een schep van vijf liter, sjouw maar eens
een gehele dag ketels heen en weer. Het went voor sommigen, anderen gaan
er aan dood. In te zwaar werk zitten isvreselijk. Iedere avond val jemoe, ziek,
koortsig op je bed, niet meer in staat om te eten. De volgende dag moet je,
nog gebroken, weer verder. Het gaat door, tot je eindelijk zo ziek wordt,
dat het Revier je opneemt. Als je veel geluk hebt, kun je je dan van je oude
werk bevrijden en proberen wat gemakkelijkers te krijgen. Maar wat je af-
tobt voor je zover bent! De tijd, dat je duizelig, met een beetje verhoging,
suf, rillerig, rondstrompelt, terwijl je tracht je op je ellendige schoenen van
het kamp nog zo snel vooruit te bewegen, dat je de indruk van ijver maakt!
Die schoenen zijn overigens een plaag voor de wonden op je benen.

. . . Vroeger mochten wij, politieke gevangenen, ook bij de boeren werken.
Het spreekt vanzelf, dat je bijna uitsluitend het landwerk kreeg, spitten,
stenen sjouwen, maaien, rooien, niet het werk bij de dieren. En lang niet
alle boeren lieten je binnenkomen bij slecht weer. Je lag soms wanhopig
over de akker, wetend, dat je de volgende dag weer in je natte kleren op het
open veld zou moeten staan.En's zomers vreesde je de terugtocht. Omdat je
geen schoenen kreeg in het kamp kreeg je ze bij de boer, maar je moest ze
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