
HET CONCENTRATIEKAMP

's avonds achterlaten. Je moest dan op je vermoeide, gezwollen, pijnlijke
voeten over de weg met het messcherpe gruis lopen. Maar toch was dat
werken bij een boer gewoonlijk aantrekkelijk. Je kreeg er extra eten - van
de boer, altijd een zetbaas van Hinunler - die meer profijt van enigszins
gevoede krachten had. Dikwijls gapte je rauwe aardappels of ook rauwe
gedroogde erwten of wat onze honger verder aan eetbaars vond. En bovenal,
je kwam het kamp uit, buiten de muur, vaak wel een uur met een vracht-
auto of een trein - wel een goederenwagon, waar je door de soldaten in
getrapt en geslagen werd als een troep schapen, maar dat wist je nu eenmaal
bij voorbaat. Soms liepen wij de tocht ook en als je zo marcheerde, moest je
zingen volgens de gewone Duitse hypokrisie: de doodvermoeide dwang-
arbeiders moeten zingen, zoals de bedden, die volluizen zitten, spiegelglad
opgemaakt moeten zijn en zoals ze voor de bnnker een kerstboom zetten.
. . . De schijnbare vrijheid van dat buiten werken was verrukkelijk. Soms

was het ook wel een foltering. Maar je zoog alseen verdorste de schoonheid
van een wijd veld, van een bos, een rozenstruik in je op. Je mocht vaak een
uur buiten slapen, na het eten, en dan, als je tijd had die heerlijkheden te
bezien, besefte je weer hoe goed deze aarde is.
Je moet vooral trachten te ontkomen aan de colonnes, die occasionele

werkjes hebben op te knappen. Gewoonlijk worden de mensen daartoe op
het werkappèl uit de 'beschikbaren' bij elkaar gehaald. Je verstopt je eerst
op het toilet, maar dat is spoedig een te bekende plaats geworden, in de slaap-
zaal op de derde verdieping, maar de toegang tot de slaapzaalwordt streng
bewaakt, je kruipt wel eens achter de Blocks weg, je kunt wel eens op het
appèl bij een andere colonne gaan staan en daar later weer wegwandelen -
maar dat zijn allesvirtuose meesterstukken met grote kans van mislukking
en dat betekende vroeger bunker, nu straf-Block. Er zijn bij bijna alle colonnes
verraadsters, die je aanbrengen, dus de betrokken opzichteres durft je
gewoonlijk niet te laten staan, al zou ze dat, wat haar betreft, wel willen
doen. Ze zou zelf te erg gestraft worden, als het uitlekte. Dan hill je het
ongeluk nog ontduiken door op enige manier een kaart voor Innendienst. d.i.
vrijstelling van werken wegens ziekte, te krijgen. Je kunt die, als je er een
keer een hebt, laten verlengen à raison van een stuk brood voor een week of
van een half rantsoen voor drie dagen, door een gevangene, die een stempel
en rode inkt geknerpt heeft. Maar dat is alleen voor degenen, die van dit
geheim op de hoogte zijn. Overigens kun je proberen de data te veranderen,
zodat ze nog eens dienst kunnen doen. Een acht wordt achttien, dan nog eens
acht-en-twintig, etc. Lot- is er heel knap in.
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