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MUZIEK- KOMMANDOS

met een bestelwagen van de fa. Durach in het kamp opgehaald. Drie SS' ers
gingen mee als bewaking. Wij namen het middageten 's morgens mee: een ketel
van ruim 40 liter voor vijf-en-twintig man. Dus 's middags in de fabriek kregen
we ieder bijna twee liter soep in ons etensketeltje.

De voordelen van zo'n Kommando waren legio. Buiten de dubbele portie
soep bracht ons dit Aussenkommando o.a. een nieuw zebrapakje. vrijstelling van
morgen- en avondappèl (we rukten vóór het morgen-appèl uit en na het avond-
appél binnen) en vooral verschillende mogelijkheden om te 'organiseren".' Zo
was het ons geoorloofd, zoveel zuurkool te eten als we wilden. Bij het uitladen
op het goederenstation te München hadden we de gelegenheid, aardappelen te
'organiseren'. Deze werden in de droogovens gepoft en dan eerlijk verdeeld. Al
gauw hadden we connectie met de buitenwereld. Verschillenden van ons hadden
medebroeders in de stad wonen en stil en heimelijk door een achterdeurtje
brachten dezen al gauw levensmiddelen in de fabriek. Deze werden bezorgd
bij de concierge ... Deze oude man en ook zijn vrouw waren brave katholieke
mensen, die blij waren iets voor gevangen priesters te kunnen doen."

Het kon van groot belang zijn dat men als gevangene een instrument kon
bespelen: dan had men kans, in het gevangenen-muziekkorps opgenomen
te worden. In Buchenwald werd dat korps eind '38 gevormd, de leden wer-
den in '41 uitgedost in de uniformen van de koninklijke garde van Joego-
slavië - uniformen die in april door de SS buitgemaakt waren in Belgrado.
Regel was het dat dit muziekkorps opgewekte marsen blies (Duitse marsen
waren in Buchenwald verboden, Oostenrijkse toegestaan), walmeer de
Kommandos. al uitgeput voor het werk begon, door de poort trokken op
weg naar hun arbeid en wanneer zij, nog verder uitgeput, terugkeerden,
menigmaal doden en gewonden met zich voerend. Dat het muziekkorps van
Buchenwald af en toe ook de kreten moest overstemmen van gevangenen die
'jûn[-ul1d-zUJanzing au] dein Arseh' ontvingen, vermeldden wij al. Er was
overigens in hetzelfde kamp tevens een gevangenen-orkest aanwezig. De
Nederlandse violist Jo Juda, 'Indisch gijzelaar', kon er in '4I een uitvoering
van beluisteren:

'Wat mij daarop via mijn oren als klank bewust werd, tart elke beschrijving.
In mijn herinnering zijn onmenselijke, akelig dunne, schrille geluiden blijven
hangen, zó vals dat de toonhoogte achter sluiers van zwevingen slechts te ver-
moeden bleef Het klonk als de muziek van een heksen-ensemble. Als toen van

1 'Organiseren' ('organisieren') was in die tijd de gebruikelijke term voor het zich
toeëigenen van goederen waarop men geen recht had. 'B. van Genuchten: Vier
jaren achter prikkeldraad. Arrestatie en andere lotgevallen te Scheveningen, Amersfoort
en Dachau {augustus 1941-l1lei 1945) (1957), p. 18-19.
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