
HET CONCENTRATIEKAMP

die aangaven hoeveel gevangenen in het Revier lagen dan wel in de straf-
bunker zaten en hoeveel sinds het vorige appèl in de quarantainebarakken
opgenomen waren. Van de som moesten weer andere cijfers worden afge-
trokken die aangaven hoeveel gevangenen overleden of ontslagen waren.
Rekening houdend met al die factoren moest het nieuwe eindcijfer kloppen
met het eindcijfer van het vorige appèl. Was er een verschil, al was het maar
van één, dan werd opnieuw geteld en duurde het appèl dienovereenkomstig
langer. Bleefhet verschil bestaan, dan was blijkbaar een gevangene ontvlucht.
Of had hij zich in een van de barakken verstopt? De duizenden gevangenen
bleven staan, roerloos, de barakken werden doorzocht. Werd de ontbrekende
man gevonden (hij kon zich verstopt hebben, hij kon ook in slaap zijn
gevallen), dan werd hij onder trappen en slaan naar zijn plaats gebracht;
zijn nummer werd genoteerd, 'fiinf-und-zwanzig auf dem Arseh' was het
minste dat hij te verwachten had, en had hij zich verstopt, dan kon hem de
doodstraf wachten. Was de ontbrekende man in het kamp onvindbaar, dan
werd een grote speurtocht buiten het kamp op touw gezet - de gevangenen
bleven staan, soms een etmaallang, soms nog langer.
Normaal waren er elke dag twee grote appèls: bij het begin en bij het

einde van de werkdag. Daarnaast waren vooral in de 'eerste fase' strafappèls
niet zeldzaam. In Neuengamme, wellicht ook elders, werden die soms
midden in de nacht afgenomen, in de strenge winter '39-'40 bij tientallen
graden vorst; in datzelfde kamp en elders liet men in de zomers van '40 en
'4I de gevangenen ook wel op zondagmiddagen urenlang in de zon staan,
'stijf in de houding, zonder zich te bewegen, terwijl rondom de een na de
ander door een zonnesteek getroffen of anderszins in zwijm viel.'l
Als ze niet al te lang duurden, konden de appèls sommige gevangenen de

gelegenheid bieden om innerlijk tot rust te komen. Gelovigen vonden tijd
om te bidden en daar nieuwe kracht aan te ontlenen. Floris Bakels kwam het
als 'een grote Duitse blunder' voor dat de appèls zo vaak bij zons-op- of
-ondergang afgenomen werden:

'Beseften ze niet dat de aanblik van de hemelen in het licht van de dageraad
vooral, maar ook van de vallende avond, voor al die duizendenstokstijfstaande
verworpelingen één grote troost betekende? Het verbijsterendecontrast tussen
de wonderen daarboven en de smeerlapperijhier beneden moest toch ook de
grootste domoor opvallen.Zolang zulkeschitterendeschouwspelenvan wolken-
luchten in alle kleuren zich nog konden voordoen, zolang konden wij Hiiftlinge
niet totaal verloren zijn. Als getrainde marionetten volbrachtenwe de ridicule
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