
'EEN HEILIGE HANDELING'

handelingen die ons krijsend werden bevolen, stillgestanden enzovoort, maar
onze gedachten ijlden door die wolkenwerelden daar ver weg, langs de gouden
torens en zilveren kartelranden die God ons voortoverde aan het begin van een
slopende dag, van een genadig geschonken nacht."

'Niemand', zo schrijft Herzberg in zijn herinneringen aan Bergen-Belsen,

'heeft ooit begrepen, welk praktisch nut die appèls, die zoveel gevangenen
hebben gesloopt, ooit konden hebben. Ontvluchting uit het kamp was vol-
komen onmogelijk en is dan ook ninuner voorgekomen en zelfs niet beproefd.
Dat wisten de Duitsers precies zo goed alswij, en zij telden dan ook niet voor de
controle.
Het appèl was allereerst een opzettelijke dagelijkse kwelling. Maar het was,

naar mij voorkomt, voor de SS nog iets meer dan dat, en het is goed dit te
weten. Zij telden hun prooi, zoals een vrek zijn geld, met zinnelijke vervoering
en opwinding. Het appèl was hun een heilige handeling, een zich bedrinken aan
de omvang van hun macht met onverzadigbare dorst. Het is geen beeldspraak
als men zegt, dat het appèl voor hen religieuze betekenis had, en dat het appèl-
terrein daarbij hun tempel was.'"

Inderdaad, uit Bergen-Belsen zijn geen gevangenen ontvlucht, maar uit
de meeste andere kampen wèl. In zoverre hadden de appèls dáár voor de SS
wel degelijk 'praktisch nut', hetgeen niet wegneemt dat wij Herzbergs weer-
gave van de betekenis van het appèl voor de SS-ers onderschrijven. Zij
genoten van hun machtsvertoon en als machtsvertoon werden de appèls
dagelijks ook door menige gevangene ervaren, zo door dr. A. J.W. Kaas:

'Op de omgang van het poortgebouw stonden maar een paar SS'ers en er
waren maar een paar mitrailleurlopen te zien. Op de appèlplaats zelf was, voor-
dat alle gevangenen waren opgesteld, maar hoogst zelden een SS-man aanwezig.
En juist daardoor symboliseerden die appèls voor m.ij altijd opnieuw de totale
anonimiteit van de concentrationairs. Een onoverzienbare massa gevangenen
was aan zichzelf overgelaten en leidde een schijnleven onder de druk van een
paar geüniformeerden die zo machtig waren dat zij zich nauwelijks behoefden
te vertonen.' 3
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