KLEDING DER GEVANGENEN

versleten burgerkleding van allerlei aard’.! Ook in andere kampen werd van
’43 af veel burgerkleding gedragen: of de kleding die de gevangene bij
aankomst bezat, 6f die welke afkomstig was van omgckomen gevangenen
dan wel van vergaste Joden. Droeg men burgerkleding, dan waren er op de
rug met verf tekens aangebracht of was in de jas en de pantalon een vierkant
stuk uitgeknipt en door ‘zebra’-stof vervangen (bij militaire uniformen
gebeurde hetzelfde) — daardoor bleef de gevangene gemakkelijk herkenbaar.

De kleding die de meeste gevangenen droegen, bood hun nauweclijks
bescherming. In de winter was de zebra-onder- en bovenkleding veel te dun
en voor de afgedragen uniformen en de versleten burgerkleding gold in de
regel hetzelfde. Velen deden in de winter papier, oude kranten bijvoorbeeld,
tussen. hun onder- en bovenkleding (dat was streng verboden), maar ook
papier was vaak schaars. Bij het werk werden goede handschoenen bitter
gemist: men haalde zich snel de handen open en elk wondje kon een ont-
steking worden. Van belang bij dit alles was nog dat, als bij binnenkomst
in een kamp kledingstukken uitgereikt werden, er, zoals al uit de paragraaf
‘Aankomst’ bleek, niet in het minst op gelet werd of zij pasten.

Niet anders ging het toe bij de uitreiking van het schoeisel of wat daarvoor
doorging. Als zodanig moesten tot begin '43 in de meeste kampen houten
kleppers gedragen worden die van bandjes voorzien warcn. Ze liepen hoogst
ongemakkelijk en ze veroorzaakten meestal snel wonden — kennelijk was
dat de bedoeling. In de ‘tweede fase’, toen voor de wapenproductie gewerkt
moest worden, werden de kleppers in de meeste kampen vervangen door uit
textiel vervaardigde ‘schocnen’ met houten zolen.

Zowel door de opvallende kleding als door de ongemakkelijke ‘schoenen’
was het voor gevangenen moeilijk om te vluchten. Ontvluchting werd voorts
tegengegaan doordat de gevangenen bij aankomst kaalgeknipt werden.
In de winter mochten zij hun haar laten groeien (door het tekort aan vet in
het voedsel nam dat veel meer tijd dan normaal), maar dan werd een
ongeveer 3 cm brede strook midden over de schedel kaalgeknipt (de
‘Himmler-" of ‘Liusestrasse’) — er waren evenwel ook kampen waar alle
haardracht in de winter verboden was; men had het er dan extra koud door.

Die koude kon ondragelijk zijn: koude overdag, wanneer men aan het
werk was, koude des nachts wanneer men, volgens voorschrift, onder twee
versleten katoenen dekens in een slaapzaal lag waar, eveneens volgens voor-
schrift, de ramen altijd open stonden. Aan dat eerste voorschrift werd van
’42 af niet langer de hand gehouden: er waren niet voldoende dekens meer.

1'W. L. Hasthoorn: Verboden te sterven, p. 304.
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