
BROOD WAS LEVEN

Dr. J. Hemelrijk, begin september '44 als Joods onderduiker gepakt en
min of meer toevallig met de gevangenen van Vught meegevoerd (hij had
via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd moeten worden), kreeg in
Sachsenhausen van een Fransman twee klontjes suiker:

'Dat suiker zo heerlijk kon smaken, had ik nooit kunnen denken. Het over-
trof alle zingenot dat ik geproefd had. Het is niet te beschrijven. 'Lekker is maar
een vinger lang', zegt het spreekwoord. Maar hier golden andere waarheden.
Het zoete, zalige gevoel doortrok heel je lichaam, alsof dit er naar had gesnakt.
Twee dagen heb ik met die twee klontjes gewoekerd en mezelf getracteerd zoals
ik nog nooit getracteerd was. Ik liet een paar keer per dag enkele kruimels smel-
ten op mijn tong."

Eindeloos kon in de honger-situatie gefantaseerd worden over lekker eten,
overvloedige maaltijden, luxueuze diners in restaurants. Sommigen riepen
zich de heerlijkste menu's voor de geest waarvan zij ooit genoten hadden,
combineerden ze, bedachten de ene schotel na de andere waarvan zij na
de bevrijding weer zouden genieten, droomden er 's nachts van, praatten
erover (dat werd vaak een tegen elkaar opbieden van zaligheden) - anderen
konden zulk een zwelgen in fantasieën juist niet verdragen. De honger bleef
Men leefde naar het moment toe waarop het eten, hoe karig ook, uitgedeeld
werd. 'Indien er', aldus dr. E. A. Cohen (Ebensee),

'te weinig Schüssel waren, kon ik haast niet het geduld opbrengen om te wach-
ten tot een ander zijn soep er uitgeslurpt had. En zonder dat deze Schüssel schoon-
gemaakt werd, ontving ik met trillende handen mijn portie eten. Welk een
spanning kwam er over mij, als men bezig was uit een 'goed' vat te scheppen:
zou ik hieruit nog mijn deel krijgen? Hoe gelukkig voelde ik mij, indien dit
lukte en ik dus veel substantie (aardappels,macaroni) in mijn soep had. Met welk
een intensiteit sloegen de Stubendlteste en Stubendienste op de opdringende gevan-
genen om hen in de rij te doen staan en hun beurt te laten afwachten! Walmeer
er Nachschlag gegeven werd, gedroegen de gevangenen zich als dieren."

De honger werd als pijn ervaren, vaak ook als een vernedering, als een
aanslag op de gehele persoonlijkheid: het leek alsofhet vergaren van voedsel
de gehele zin van het bestaan was gaan uitmaken. 'Je ziet', schreef Anne
Berendsen,

1 J. Hemelrijk: 'Zeven maanden concentratiekamp', dl. II (1952), p. 21. 2 E. A.
Cohen: Het Duitse concentratiekamp, Een medische en psychelogische studie (1952),
p. IlO-Il.
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