
HET CONCENTRATIEKAMP

'steeds eten voor je als visioen, je kunt bijna niet meer aan iets anders denken ...
Steedsopnieuw reken je, ofje nog een boterham nemen kunt, bij iedere hap denk
je: 'Wat voedt me dat goed, ben ik nog niet bijna verzadigd?' Als je nog een
aardappel hebt, denkje: 'Nog zo'n hele klomp meel, dat zal wel helpen.' Je durft
de werkelijkheid niet te erkennen. Pas na een tijdje word je, in dat erkennen,
wat moediger in het aanvaarden: 'Het is nu eenmaal zo, ik heb honger."1

Die honger kon gepaard gaan met heftige jaloeziegevoelens tegen iedere
medegevangene die méér kreeg. Jaloers was men op de Kapo's, maar zij,
volgevreten als zij waren, behoorden tot de wereld van de onaantastbare
kamp-aristocratie - die jaloezie was machteloos. Sterker werd zij gevoeld
jegens die medegevangenen die van de dagelijks vertrapte slavenmassa deel
uitmaakten: ontoelaatbaar was het wanneer één hunner dikkere sneden
brood kreeg of tweemaal achtereen de begeerde pollepel soep extra, de
Nachschlag - àls er Nachschlag was. Gevangenen die zich in hun burgerbestaan
nimmer iets toegeëigend hadden dat hun niet toebehoorde, ontwikkelden
zich tot geraffineerde dieven - het kwam hun soms voor alsof hun lichaam
zelfstandig opereerde zonder inmenging van hun geest waarin resten van
het oude fatsoen alleen nog maar diep verdrongen aanwezig waren. 'We
zijn', constateerde Floris Bakels achteraf, in de kampen

'wel degelijk ook slechter geworden. Alsje een ander ziet lijden en heellangzaam
sterven, is het normaal dat je met hem begaan bent en probeert hem terzijde te
staan; in elk geval ben je onder de indruk. Niet normaal, maar slecht is het
wanneer je gloeiend verlangt dat de stervende nu zal sterven: hij heeft een bak
koude pap naast zich staan en je begeert die pap. Je zou hem willen gappen. De
pap is oneindig belangrijker dan de stervende.
Ik héb natuurlijk ook gestolen' 2 -

zulk stelen kwam in de Reviere (daarin bevond Bakels zich toen) veelvuldig
voor. Werd een gevangene uit de grote massa op stelen betrapt, dan kon
dat zijn dood betekenen. Natuurlijk was het de leden van die grote massa
bekend dat de Kapo's en, binnen hun barak, de Blockälteste, de Stubenáitesten
en de Stubendienste veel meer voedsel kregen dan hun toekwam, maar daar-
tegen waren zij machteloos. Als des te noodzakelijker voelden zij het dat
waar zij zelf zo bitter weinig kregen, geen hunner zich aan het voedsel van
zijn kameraden zou vergrijpen. Stelen nam meestal de vorm aan van het

1 Anne Berendsen: Ravensbrück, p. 95--96. 2 F. B. Bakels:Nacht-und-Nebel, p. 236.
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