
'MU ZELMANNEN'

(zij konden zich ook aan het gezicht voordoen, vooral aan de oogleden,
alsmede in een later stadium aan het onderlijf), waterig vocht stroomde
zonder dat er wondjes te zien waren. Beide typen hongerlijders, de extreem-
vermagerden en de opgezwollenen, leden aan een aparte ziekte: de honger-
ziekte - zij ging gepaard met de door Bakels al genoemde verschijnselen
(duizeligheid, gebrek aan concentratievermogen en diarrhee) maar ook
met huidafwijkingen (bij sommigen werd de huid donker gekleurd), met
een sufheid die de indruk van volslagen achterlijkheid kon maken, en met
chronisch hoesten. Groot was ook de vatbaarheid voor infecties: er vormden
zich snel abcessen die soms wel het gehele onder- of bovenbeen bedekten.
Lijders aan die hongerziekte hadden een verlaagde lichaamstemperatuur
(gewoonlijk omstreeks 36 graden), zij hadden het steeds koud en stonden
voortdurend in een groep, warmte zoekend bij elkaar, heen en weer te
wiegen - op grond van dat laatste werden ze in de kampen aangeduid als
(biddende) "Muselmánner', Muzelmannen.'

'Sommige mij bekende kampgenoten werden', schrijft dr. Kaas (Buchen-
wald),

'Muse/mann nadat zij zwaar ziek geworden waren en een enkele van hen heeft
lang voor de bevrijding de strijd gewonnen en hij bleef in leven. Hij had dit te
danken aan een paar groepsgenoten, die hem net zo lang bijvoedden, totdat luj
weer normaal reageerde. Deze man vertelde mi] later, dat hij tijdens zijn ziekte
zijn benen niet kon optillen als hij liep, hoewel hij er zich terdege van bewust
was, dat hij zich als een Muse/mann bewoog. Om een trapje van een paar treden
op te komen moest hij Of om beurten zijn benen met beide handen optillen Of
zittend, zich met twee benen tegelijk opduwend, dat trapje opwerken. Het was
hem opgevallen, dat hij - zoalshij zelf zei - jankend en toonloos was gaan praten.
Maar hij had geen kans gezien zijn stem anders te gebruiken. Tegelijkertijd was
hij zich voortdurend van een afschuwelijke honger bewust geweest en hij had
aldoor jaloers naar anderen, die wat aten, zitten kijken en vaak om eten gebedeld.
Hij was zo moe geweest, dat hij zich na iedere inspanning geheel uitgeput bleek
te hebben en dan niets meer kon doen. Ook na iedere maaltijd, hoe klein ook,
volgde een gevoel van uitputting."

Medelijden wekte de Muselmann niet op, eerder verachting en afschuw:
hij was een schrikbeeld voor zijn medegevangenen (zo konden zij óók
worden!) en hij wekte irritatie doordat hij op de simpelste aanwijzingen niet
langerreageerde. VaakkwamhetvoordatMuselmänner, als appèls afgenomen

1 In Ravensbrück sprak men van 'Schmuckstûclee.' 'sieraden'. • A. J. W. Kaas:
'Een kat in de zak', p. 44.
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