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een telefoondraad. En ook daar kwamen vechtpartijen voor, in de strontmassa
vóór de paal, als een man snel kwam aanstrompelen, de handen in het kruis, en
zich in de rij op de paal wilde dringen omdat hij op springen stond. Op dit
gebied kende onze vernedering geen grenzen.'!

Vlektyphus (vooral in de 'derde fase' zijn hele kampen door die besmette-
lijke ziekte geteisterd) veroorzaakte, aldus Bakels die, toen hij er aan leed,
'vagelijk' kon zien dat hij bijna 41 graden koorts had,

'een soort hoofdpijn die je je niet kunt voorstellen, tenzij je fantasie zó sterk is dat
je begrijpt hoe het is als je een paar centimeter diep in je voorhoofd, daar waar
de haarinplanting begint, een bijl hebt vastzitten. En boven de brand en de bijl
uit gloeide het geel: je zag alles helgeel van klettr.'2

Wie zich te ziek voelde om ook maar de lichtste arbeid te verrichten,
trachtte eerst 'Schonung' te verkrijgen: verlof, ten bewijze waarvan een
papiertje ingevuld was waarop stond dat gevangene nummer-zoveel zich
een paar dagen of een week of langer niet bij zijn Kommando behoefde aan
te melden. Lag de beslissing inzake dat verlof bij de Kapo van het kamp-
'ziekenhuis' of Revier en was deze een 'greene', dan moest hij in de regel om-
gekocht worden. Hielp het verlof niet voldoende, dan diende men door
diezelfde Kapo tot het Revier toegelaten te worden en hij of de SS-arts
besliste dan of men in het Revier mocht blijven. In de 'eerste fase' was nage-
noeg geen enkele Revier-Kapo een medicus van opleiding; dat verhinderde
de meesten hunner niet, diagnoses te stellen en een 'behandeling' voor te
schrijven (die veelal niets om het lijf had: er waren steeds te weinig, soms in
het geheel geen medicamenten), sonunige Kapo's waren er zelfs (wij her-
inneren aan Buchenwald) die chirurgische ingrepen uitvoerden, niet eens
altijd zonder succes. Altijd waren er méér ernstig zieken dan er plaats was in
de Reviere. In Sachsenhausen, misschien ook elders, hadden niet-Dlutsers
in de 'eerste fase' overigens geen kans om in het Revier opgenomen te worden:
de 'groenen' die er de baantjes in handen hadden, lieten slechts Duitsers toe.

Uiteraard hadden ook de gevangenen die in het Revier lagen, recht op
rantsoenen maar of hun enig voedsel bereikte, hing van de Kapo en zijn
helpers af. Zij kwamen niets tekort, maar bovendien waren zij vaak te lui om
het resterende voedsel bij de zieken rond te brengen - werd het aan de SS
toegespeeld om het aan de varkens te voeren, dan was die SS op haar beurt
bereid, de Kapo en zijn helpers in functie te laten.

1 F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel, p. 165-66. 2 A.v., p. 243.


