
IN HET 'REVIER'

In Ravensbrück werd Anne Berendsen in '44 in het Revier opgenomen.
'In het zieken-Block', schrijft zij,

'is het afgrijselijk vuil. De mensen vol zweren lopen daar, alleen in een hemd,
vlak langs je en raken je steeds aan. De zieligste, uitgeteerdste scharminkels met
wonden groter dan een vuist zijn er de vaste bevolking. Je medelijden is even groot
als je afschuw - en al te gauw medelijdend zijn wij niet meer in een kamp, waar
alle vriendelijkheid zo vaak dwaasheid blijkt. Er zijn permanent te weinig bedden,
zodat je heel ongemakkelijk telkens met zijn vieren in twee smalle en ongelukkige
ledikantjes wordt gestopt. En, wat in je Block toch wel uitzondering blijft,je ligt
samen met mensen, die zich nooit wassen, ook al zijn zij daar gezond genoeg
voor, met mensen, die alle, alle soorten uitwerpselen in het bed deponeren, met
de echte luizenbreedsters en bijna altijd met meiden, die je hevig vervelen met
hun geklets en gekift over de Nachkelle1 en geruild eten. Het is altijd een groot
lawaai op een zieken-Block. Te midden van dit alles sterven de zieken als vliegen
onder een raam, rillend onder een dunne deken, smekend om drinken, dat nie-
mand geeft, tenzij een der medepatiënten zich ontfermt. Rechts en links van je
sterven zij: 'smorgens kun je ontdekken, dat je bedgenoot' s nachts is heengegaan.

Het vuil blijft het ergste. Het komt meermalen voor, dat je nat bent van de
diarrhee van je bedgenoot. Vaak kun je dan nog niet eens in de waskamer terecht,
omdat die afgesloten is ter meerdere rust van de Zintmerdienst.

De verpleegsters van het zieken-Block zijn vaak a-sociale en Duitse gevangenen,
schreeuwend, commanderend, scheldend en slechts op eigen gemak uit. Zo
komen er op de grote zaal voor de ingewandsziekten wel eens voor de nacht
twee emmers te staan voor de behoeften, verder gaat de deur op slot. De emmers
lopen in een ogenblik over, het vuil stroomt tot onder de bedden en vele patiënten
lopen daar met blote voeten doorheen en klimmen dan maar weer de bedden in.
Het is allemaal heel gewoon voor het kamp, maar het went nooit .

. . . Hoeveel tranen, hoeveel wanhoop, hoeveel angst het kamp ook kent,
nergens is de som van lijden zo groot als in het Revier. Het is over de wandluizen,
die je zo bijten. Het is over het gemis aan verpleging ... Je krijgt hier wonden,
die niet meer sluiten. Je bent te ondervoed, je bloed is onzniver, je krijgt abces op
abces, alles door het slechte eten en het tekort aan vitaminen. Er is haast geen
verband. Als de wond zo draagt, dat de pus er nit loopt, lig je al spoedig als een
zwijn in je vuil te wentelen. Meer dan tweemaal per week word je niet verbonden.
Hoe verdrietig je daarvan wordt, hoe je natte tranen huilt in de nachten zonder
hulp om een lapje, om wat watten, dat kan een gezond en schoon mens nooit
begrijpen. En dan moet je, als je niet kunt opstaan, de ondersteken gebruiken, die
een ander al vrij vol gemaakt heeft.

Het is een redding, dat je vriendinnen je niet verlaten en je opzoeken ondanks
alle dreigementen. Ze brengen lekkers, verband, bemoedigen je'2 -

1De extra-schep. 2Anne Berendsen: Raoensbriick, p. 59-60, 66-67.


