
HET CONCENTRATIEKAMP

wie zulk een bemoediging miste, was in het Revier heel vaak verloren.
In Mauthausen lagen, aldus de beschrijving van een Groninger illegale

werker,

'de stumperds in het Krankenrevier ... in een hok, twaalf meter breed en vijftien
meter lang, geheel bezet met kribben, twee boven elkaar. In elke bak liggen er
drie, in sommige gevallen zelfs meer, zwaar zieken; veel dysenteric- en tbc-
patienten. Meer dan driehonderd wrakken zijn in deze barak opgeslagen en zoveel
doden als er uitgesleept worden, zoveel doodscandidaten worden er weer opge-
nomen. Die er liggen vinden geen rust, dag noch nacht, het hoesten van de
honderden zwelt soms aan tot een orkaan, loeit, zonder ophouden, als het brullen
van een zee ... De dysenterie-patiënten sterven ongemerkt weg, doven uit als een
zwakke vlam, maar de tbc-patiënten worstelen soms dagen in een hijgend gevecht
met de dood, tot ze smorend verstikken in het moeras van hun bloed. Er is
nauwelijks iemand, die voor hen zorgt. De man die dienst doet als Sanitäter,
kijkt naar hen uit noch om; het moet al wezen om hen neer te slaan, omdat het
hemd bevuild is, of omdat ze elkaar verdringen in het hoekje, waar het privaat
is - een plaats, waar alles door een opening zomaar in een gat onder de vloer loopt.
Niemand hebben ze. Alleen de luizen op hun lichaam, de tientallen soorten, zijn
hun trouwe, onafscheidelijke vrienden .

. .. Om de stemming in dit 'crepatorium' wat op te vrolijken, stuurt de kamp-
leiding op bepaalde dagen een soortement strijkorkest naar het Revier. Het
bestaat uit enkele weldoorvoede prominenten; gevangenen, die in een of ander
baantje een goed en veilig onderkomen hebben gevonden. Het orkestje begeleidt
dan een half uur lang het hoesten en hijgen der lijders, maar boven de harmonieën
der muziek schrillen de dissonanten der stervenden uit.'!

Vaak lagen in de Reviere gevangenen op wie een van de medische proeven
uitgevoerd was die wij in hoofdstuk I behandelden; bij de overige patiënten
was er dan een begrijpelijke angst dat ook zij aan zulk een proef onder-
worpen zouden worden. Niet minder reëel kon de angst zijn om door een
SS' er, de Kapo of een van zijn helpers geliquideerd te worden: liquidaties
waren de eenvoudigste manier om ligplaatsen vrij te maken. Dan waren er
de 'selecties': van tijd tot tijd, in sommige kampen eens in de week, verscheen
een SS-arts in het Revier, de zieken moesten zich, voorzover zij nog konden
staan, naakt voor hem opstellen - één blik, en het nummer van de betrokkene
kon opgeschreven worden. Dat laatste betekende dat men afgevoerd zou
worden. De grote opruimingsactie 14 f 13 waarbij wij in hoofdstuk I stil-
stonden, vergde van eind' 41 tot begin' 43 ca. tienduizend slachtoffers die

1Vereniging van Groninger Illegale Werkers: Hoe Groningen streed, p. 22-23.


