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DE DOOD WAS EEN ECHTE VERLOSSING

naar de vergas sings centra voor zwakzinnigen overgebracht werden, maar
waren in het betrokken kamp gaskamers in werking (dat was het geval in
Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen, Mauthausenen Natzweiler, uiteindelijk
ook in Ravensbrück), dan werd daarvan gebruik gemaakt; vaak werden de
geselecteerden ook door inspuitingen om het leven gebracht. Geen wonder
dat talrijke gevangenen zich praktisch verloren wisten als zij zich, omdat zij
geen uitweg meer zagen, bij het Revier aanmeldden - er waren velen die, hoe
onzegbaar zwaar dat ook was, liever met ernstige ziekten doorliepen dan dat
zij zich dáár lieten opnemen.

Hier en daar werd de toestand in die kamp-'ziekenhuizen' in de loop van
de 'tweede fase' wat beter - de afdeling Sanitátswesen van het SS- Wirtschajts-
und Verwaltungshauptamt eiste toen trouwens dat aan de medische verzorging
der gevangenen meer aandacht besteed zou worden en in enkele kampen
waren de politieke gevangenen, de 'reden', er in geslaagd, de misdadigers,
de 'groenen', uit hun machtsposities, ook in de Reviere, te verdringen. Inde
'derde fase' daarentegen, toen er nog minder voedsel was dan in de 'eerste',
toen de karnpen propvol raakten en, als gevolg van de transporten, besmette-
lijke ziekten, vlektyphus in de eerste plaats, zich van het ene kamp naar het
andere verspreidden, kwam het in de meeste, nu uitgebreide Reviere tot
situaties, afgrijselijker nog dan die welke Arme Berendsen beschreef. Van de
ruim driehonderdduizend gevangenen die volgens Billigs schatting om het
leven gekomen zijn in de paar maanden die tussen de jaarwisseling '44-'45
en Duitslands capitulatie verliepen, is een groot deel in de Reviere gestorven.

Kapelaan van Genuchten die van februari tot augustus '43 in Dachau
werkzaam was als verpleger in het Revier en tientallen stervenden bijstand
had kunnen verlenen, schreef na de oorlog: 'De meesten stierven vlug en
gemakkelijk, ook die geen geloofhadden in hetEeuwige Leven. Ik heb maar
zelden een eigenlijke doodstrijd gezien. De dood was voor de meesten een
echte verlossing" - het zij zo. Maar wat was er aan voorafgegaan! Een
maanden- of jarenlange worsteling om zich in een wereld van 'koude
wreedheid' staande te houden; dan de wanhoop van het ziek worden, de
opname in het gruwelijk Revier waar de bemoediging en de troost die van
competente medische zorg uitgaan, ontbraken en waar men, bij alle over-
volte, in eenzaamheid lag te sterven, helder of vaag beseffend dat men de
bevrijding niet zou halen en het gezin, de familie, de vrienden thuis niet
zou weerzien,

1 B. van Genuchten: Vier jaren achter prikkeldraad, p. 20.


