
GROSS-ROSEN

kamp marcheren, weer of geen weer, ons afdrogen met handdoeken waarmede
reeds een paar honderd man zich hadden afgedroogd en die dus drijfnat waren,
en terwijl we dan nog vochtig waren, moesten we weer terugmarcheren. Het
water werd eerst ververst als er vijfhonderd man in geweest waren. Men moet
weten dat meer dan de helft flegmonen of zweren had, u kunt zich dan voor-
stellen hoe het water er uitzag als men bij de laatste honderd was. Het was dan
geen water meer, maar klinkklare bagger, etter en vuil, en wee degenen die niet
kopje-onder durfden te gaan. Is het een wonder dat na zo'n bad er heel wat
stierven aan longontsteking of verwaarloosde kou?'

Het nachtelijk wekken was deel van het systeem:

'De volgende nacht om dezelfde tijd eruit en weer in de rij staan om het hoofd
te laten scheren. Maar niet met tondeuses doch met Gillette-apparaten met oude
mesjes, zodat we er uitzagen of we door Indianen gescalpeerd waren. De volgende
nacht het gezicht scheren en dan nog een nachtje luizencontrole, dit laatste een
paar maal in de week en altijd 's nachts. Het is te begrijpen dat we zo goed als
geen slaaprust meer kregen. Dit alles ging natuurlijk gepaard met slagen en
stompen. Met de SS hadden we slechts contact door middel van vuistslagen.'!

In het kamp Buchenwald, dat van den Berg en de zijnen eind april' 42
verlaten hadden, waren de 'groenen' in die tijd door de 'reden' goeddeels
uit de machtsposities verdrongen. Gross-Rosen daarentegen werd geheel door
de 'groenen' (en 'zwarten': 'asocialen') beheerst en men kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat dat een van de redenen was waarom in '42 zoveel
politieke gevangenen juist naar dat kamp gedirigeerd werden: zij moesten er
'[ertiggemacht' worden. De groep waartoe van den Berg behoorde, werd bij
aankomst in Gross-Rosen

'toegesproken door de Lagerälteste, een geweldig grote man met een geheel kaal
hoofd en een reusachtig lidteken op zijn schedel, het was net of er iemand met
kracht een bijlap zijn hoofd had geslagen. De Lagerälteste was een 'groene'. In
zijn rede waarschuwde hij ons, ons geen illusies meer te maken over eventuele
terugkeer naar ons vaderland, want hier waaide een andere wind dan in de kam-
pen waar wij vandaan kwamen. Inderdaad waaide er een andere wind, want alle
baantjes waren bezet door 'groenen' en 'zwarten' en er was geen mogelijkheid
voor een 'rode' om daar tussen te komen. Die waren er alleen maar om te kre-
peren, ieder ander woord is veel te mooi om die rnanier van sterven aan te geven.

Iedere 'groene' en 'zwarte' had schijnbaar een vrijbrief van de SS om op alle
mogelijke manieren de 'reden' te martelen en te bestelen. Om half 5 was het
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