
GROSS-ROSEN

kom beweegt. Om tijdens de nacht in deze toilet-lacune te voorzien, wordt er
buiten de barak een grote, houten bak zonder deksel neergezet. 's Morgens zijn
het de Nederlanders, die hem met zijn onwelriekende inhoud naar beneden moeten
dragen, naar de latrine .

. . . Als men's nachts een plas moet plegen, kan men binnen terecht. In een
hoek van de overvolle slaapzaal staat een jamblik. Het is een kunststuk dit in het
aardedonker te bereiken, de hele vloer is bedekt met slapenden. Wanneer men
evenwel deze prestatie toch heeft geleverd, komt men tot de onaangename ont-
dekking, dat het blik al boordevol is. Een groot meer er omheen wijst er op, dat
niemand zich van deze omstandigheid iets aantrekt."

De plaats van het kamp Gross-Rosen was, gelijk inhoofdstuk I uiteengezet,
bepaald door het feit dat zich in de nabijheid een groeve bevond waaruit
graniet gehakt kon worden van een kleur die Speer met het oog op zijn
architectonische plannen bijzonder aanstond. Van de telkens omstreeks
duizend tot vijftienhonderd gevangenen (Polen, Tsjechen en Nederlanders)
die zich in '42 in Gross-Rosen bevonden, was dan ook de helft bij het Stein-
bruchkommando ingedeeld. Van den Berg:

'Werukten om 7 uur uit op blote voeten met de klompschoenen in de hand,
die mochten we de gehele dag niet aantrekken. Eerst in het kamp teruggekomen,
konden we ze aantrekken, doch meestal waren onze voeten zo kapot en opge-
zwollen, dat we de schoenen niet verdragen konden. Dat is heel begrijpelijk,
als mennagaat dat het een graniet-steengroeve was; heinde en ver, waar men ook
liep, was de grond bezaaid met kleine schilfers graniet, scherp als scheermesjes en
dan de gehele dag in Laujschritt lorries laden met grote stenen, die zwaarder
waren dan wijzelf, lorries duwen en leeg kiepen enz.

Van half 5 tot 12 uur werkten we zonder eten, dan wat warm water met zout,
waarin wonder boven wonder ook nog wel eens een stukje knol zat, maar dan
ook nooit meer dan één stukje of een stukje koolblad. Een paar maal hebben we
dikke soep gehad, toen hadden gevangenen brandnetels moeten plukken en daar
was heerlijke spinazie van gekookt. Dan weer de gehele middag hard werken tot
7 uur. Daarna appèl en drie van de zeven dagen konden we dan weer naar buiten
om 'ontvluchte' gevangenen te zoeken .

. .. Ik ben illBuchenwald en in Dachau geweest en altijd heb ik honger gehad,
maar zoals het in Gross-Rosen was, heb ik nooit meer meegemaakt, dat is onbe-
schrijfelijk. Elke week kwamen transporten binnen van een paar honderd man,
en nooit werd het Bestand groter. Er waren dagen dat we vijf-en-negentig doden
telden. Veertig tot vijftig was normaal ... Van de 'groenen' of 'zwarten' stierf
er maar zelden één. Die aten zich dik en rond aan alles wat voor ons bestemd was."

1W. L. Harthoorn: Verboden te sterven, p. 173-74. 2 K. van den Berg: Verslag, p. 2.
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