
HET CONCENTRATIEKAMP

De honderdvijftig Nederlanders die tot Harthoorns groep behoorden,
waren nog maar een week in Gross-Rosen of er bevond zich, schreef hij
later, 'niemand' onder hen, 'die niet op blote knieën de 400 kilometer terug
naar de hel van Buchenwald zou willen kruipen.'! Van die honderdvijftig
waren eind juli, twee-en-een-halve maand later, nog veertig in leven;
'bijna de helft' van die veertig lag toen overigens in het Revier.2 De veertig
waren medio oktober tot negen ingekrompen. Harthoorn was toen in
Dachau. Hij was in augustus met twaalf andere Nederlanders uit Gross-
Rosen 'auf Himmelfahrtkommando' naar Dachau gestuurd; de bedoeling was
dat hij in het kader van de actie 14 f 13 naar een van de vergassingscentra
voor zwakzinnigen gezonden zou worden. In Dachau bleef hij evenwel,
langzaam herstellend, mede door de pakketten die hij van zijn vrouwontving,
enkele maanden in quarantaine, werd vervolgens door protectie van com-
munistische leden van de gevangenen-hiërarchie in het aardappel-ko/JImando
opgenomen, promoveerde tot Stubendienst in het Revier - en werd 111

november' 43 als NN-gevangene getransporteerd naar Natzweiier.
In dat nieuwe kamp moest hij weer onderop beginnen.
Het is duizenden Nederlandse gevangenen overkomen: dat zij op transport

moesten. Dat werd door ieder steeds als een immense bedreiging gevoeld.
Wie zich in een bepaald kamp enkele maanden had kunnen handhaven,
kende er mede-gevangenen die hem af en toe konden helpen, had allerlei
verbindingen gelegd, wist voor wie of wat hij in het bijzonder moest op-
passen - hij behoefde geen plaatsje in de gevangenen-hiërarchie veroverd te
hebben 0111.zich toch enigermate beschermd te voelen. Elk nieuw kamp was
een onbekende wereld met eigen dodelijke gevaren.

Pakketten

De 'eerste fase' in de geschiedenis van de concentratiekampen in oorlogstijd
ging in de 'tweede fase' over, toen Himrnler en zijn medewerkers in de loop
van '42 constateerden dat zoveel gevangenen stierven dat het niet mogelijk
zou zijn, van de kampen uit de wenselijk geachte medewerking te verlenen
aan de groei van de Duitse oorlogsproductie. Er werd een ander regime
voorgeschreven: de kampcommandanten moesten meer aandacht besteden
aan de voeding en de medische verzorging der gevangenen, er werden

1 W. L.Harthoorn: Verboden te sterven, p. 173. 2 A.v., p. 220.
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