
HET CONCENTRATIEKAMP

aldus geadresseerd worden dat van de betrokken gevangene niet alleen het
kamp en zijn naam opgegeven werden maar ook zijn kampnummer en het
nummer van de barak waarin hij woonde.
Die gegevens waren in veel gevallen al aan de familie bekend. Officieel

gold, gelijk reeds vermeld, de regel dat gevangenen, behalve de Joden en
Russen onder hen, eens in de veertien dagen een brief of briefkaart mochten
zenden aan hun naaste relaties. Wij vermoeden dat aan die regel vaak,
misschien wel heel vaak, niet de hand gehouden is - bovendien waren de
berichten nietszeggend. De gevangenen in Gross-Rosen kregen in mei' 42
(men herinnere zich de sterftecijfers van dat kamp) een gestencild papiertje
uitgereikt dat zij als 'brief' moesten kopiëren en dat aldus luidde:

'Meine Lieben - Ich befinde mich im KonzentrationsZager Gross-Rosen in Schlesien.
Bin gesund und munter, dasselbe heffe ich von Euch. Wie Ihr aus dem obigen Kopf
dieses Briejes erseht, kann ich im Monat 2 BrieJe oder 2 Postkarten empfangen und auch
absenden. Geldsendungen sind erlaubt und müssen unter Angabe der Häftlingsnummer,
Blodenummer und meines Namens und Geburtsdatums per Postanweisung eifolgen.
Brieje oder Postkarten düifen nur in deutscher Sprachegeschrieben werden. - Herzliche
Grüsse und Küsse Eurer _'1

Van Gross-Rosen uit bleef het bij dit ene briefje. Wij nemen aan dat uit
andere kampen frequenter bericht gestuurd is - in elk geval was één bericht
voldoende om aan de familie het 'adres' van de gevangene te doen weten.
Inwelke mate vervolgens in de 'eerste' en 'tweede fase' overgegaan is tot het
sturen van postcheques aan gevangenen, is niet bekend, maar er is een enkele
aanwijzing dat gevangenen dan moesten tekenen voor de ontvangst van
het bedrag, hetwelk vervolgens door de SS-Verwaltung opgestreken werd.
Wij zouden dit algemener willen stellen: wie brieven, of geld, of levens-

middelen aan een gevangene toezond, was er nooit zeker van dat die hem
zouden bereiken. Sommigen waren er die zich daardoor niet lieten af-
schrikken. In Gross-Rosen ontvingen in juli '42 eerst vier Nederlandse
medegevangenen van Harthoorn een pakket met levensmiddelen en kort
nadien kreeg hijzelf er ook een van zijn vrouw:

'Het pakket is erg beschadigd; vermoedelijk meer dan de helft is er uit gestolen.
Het deksel ontbreekt; hij kan niet zien of het naar Buchenwald is gestuurd of
regelrecht naar Gross-Rosen. Wat er nog over is, doet hem watertanden: een

1A.v., p. r88.


