
BERICHTEN NAAR HUIS

pakje roomboter, een stuk ontbijtkoek, vruchtencake, een busje gehakt, lever-
pastei en twee repen chocola.'!

In welke mate nu vóór eind '42-begin '43 pakketten aan Nederlandse
gevangenen toegezonden en aan hen uitgereikt zijn, weten wij niet, maar het
ligt voor de hand om te veronderstellen dat in die 'eerste fase' in elk geval
heel veel door de SS achtergehouden is. In Sachsenhausen bleven de pakketten
in '42 bij de Verwaltung liggen tot alle levensmiddelen bedorven waren - de
sigaretten en de tabak waren er meteen al uit gestolen. 'Mijn familieleden',
aldus Kemperman, 'hebben regelmatig aan mij pakketten verzonden, gezien
heb ik ze echter nooit'2 - althans niet vóór eind' 42.

Toen veranderde de situatie. De politieke gevangene J. H. Snijders, eind
oktober' 41 gearresteerd wegens het verspreiden van De Waarheid, wist zich
na de oorlog nog precies de datum te herinneren waarop hij in Buchenwald
zijn eerste pakket ontving: 20 december' 42. 'Op 20 december', schreef hij,

'het was onder het eten, wordt door Leo mijn nummer en naam afgeroepen.
'Paket holen am Tor'! - 'Hier Zettel' (briefje)."

Snel trek ik mijn schoenen aan, grijp mijn muts, ren naar buiten, laat de bewa-
ker het briefje zien en hol naar de appèlplaats. Het begon reeds te schemeren.
Voor het poortgebouw hadden zich al enkele honderden verzameld, de meesten
Tsjechen. Lagerschuc: stelt ons op, en bij een getralied raam vindt de uitgave
plaats. Velen hadden een mandje of deksel bij zich. Daar ik niet wist, hoe het
toeging, had ik niets meegenomen. De SS hield om een bepaalde reden zelf de
dozen. Eindelijk dan wordt mijn nummer afgeroepen. Stram in de houding, de
muts af, geef ik mijn briefje over. Een reusachtig pakket komt te voorschijn.
Grote goden, waar moet ik dat allemaal bergen? Ondertussen begint de SS alles
er uit te smijten. Ik trek vlug m'n jasje uit en tracht de rollende appels tegen te
houden. Op de grond lukte het beter. Een stroom van pakjes, busjes, zakjes
kletterde neer en het hield maar niet op. Ik stop m'n broekzakken vol. Ik bind
mijn broekspijpen van onder vast en laat alles langs mijn hemd naar beneden
glijden. Een lege bonbondoos wordt me toegeworpen, de inhoud had de SS
voor zich zelf bestemd. Geeft niet. In het Block zullen we wel verder zien. Ik
ben klaar. Moet ondertekenen. Weg.

In het Block komt Tom me tegemoet. 'wel gefeliciteerd, kerel. Nog nieuws?'
Weet ik niet, eerst alles nakijken. Men maakt wat ruimte voor me en dan begin
ik uit te pakken. Een paar schoenen. Prima. 3 paar wollen sokken. Een trui, hem-

1 A.v., p. 214. 2 H. F. Kemperman en M. Kemperrnan-Peitel: Wij klagen aanl,
P.I7. 3 Gevangenen moesten van de Blodediteste een briefje krijgen om zich aan
de poort te mogen melden.
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